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Van doka naar digitaal
FOTOREDACTEUR SAKE  VAN DELDEN  - 40 JAAR BIJ DE BAAS –
MAAKTE BIJ ELSEVIER ONGEKENDE VERANDERINGEN MEE

Hij fotografeert zelf graag. Als hobby. Hij had 
vroeger wel gehoopt er zijn beroep van te kun-
nen maken maar het is er nooit van gekomen. 
Wel jammer vindt hij, maar Sake Christaan 
van Delden (62) is van nature een opgewekt 
man die ook zijn zegeningen weet te tellen. 
Per slot van rekening heeft de fotografie hem 
een boeiende loopbaan geboden: fotoredac-
teur van Elsevier. Deze maand vierde hij zijn 
40-jarig jubileum bij het blad. 

Je komt uit de Amsterdamse Kinkerbuurt 
en had al vroeg iets met fotografie. Vertel.
‘Als jongen van tien had ik al een camera en 
wilde ik alles fotograferen wat los en vast zat. 
Het probleem was alleen dat er bij ons thuis 
geen geld was voor filmrolle-
tjes. Dat veranderde pas toen ik 
op mijn vijftiende ging werken. 
Ik kon toen ook een beter toestel 
aanschaffen. Nog geen Asahi 
Pentax, maar een Practica, een spiegelreflex-
camera die daar op leek. Mijn belangstelling 
voor de fotografie werd vooral aangewakkerd 
door een internationale fototentoonstelling in 
het Stedelijk Museum in die jaren, met werk 

van persfotografen uit de hele wereld.’
   
Wat fotografeerde je bij voorkeur?
‘De stad, gebeurtenissen op straat. Ik slenter-
de graag door Amsterdam met mijn camera. 
Wat mij toen bijvoorbeeld interesseerde was 
de afbraak van typisch Amsterdamse volks-
buurten: Kattenburg, Oostenburg en Witten-
burg. Dat legde ik allemaal vast.’ 
 
Je wilde graag beroeps worden.
‘Ja, ik wilde graag de beroepsopleiding 
volgen. Maar mijn ouders zagen dat niet zit-
ten. Dat had ook met geld te maken. Na een 
paar jaar mulo moest ik gaan werken. Het 
werd een kantoorbaan bij een verzekerings-

maatschappij. Ik verdiende toen 
wél genoeg om een schriftelijke 
cursus te volgen bij de Foto-
vakschool in Den Haag. Later 
kwam ik bij Capi-Lux te werken 

als laborant: ontwikkelen en afdrukken van 
films. Daar heb ik drie jaar lang veel praktijk-
ervaring opgedaan.’
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 Van de radarweg

➤ Elsevier publiceerde de afge-
lopen weken de speciale uitgave 
Nelson Mandela, Ter Herinnering 
en een App-gids met app-tips 
voor alle merken smartphones en 
tablets. 
➤ Deze maand rolt eindelijk het 
gebonden Elsevier Stijlboek van de 
persen.
➤ De interne verhuizing binnen 
de Millennium Tower aan de Ra-
darweg zal waarschijnlijk over een 
paar maanden plaatsvinden. Het 
complete Reed Business Amster-
dam (redacties, sales, marketing) 
zal zich op tweeëneenhalve etage 
terugtrekken. In het kader van 
het Nieuwe Werken zal menig 
eigen bureau sneuvelen en zullen 
er kasten met boeken dienen te 
verdwijnen om ruimte te winnen.
➤ Ook even wennen wordt de 
vergaande samenwerking van de 
redactie met de afdeling Events. 
Het betekent een grotere betrok-
kenheid van redacteuren bij te 
organiseren debatten, congressen 
et cetera.

‘Thuis was 
geen geld voor 
filmrolletjes’

Digiblad van en voor ex-redacteuren van 

Elsevier maar niet voor hen alleen.

Verschijnt soms maar soms ook niet

E-mail: info@xelse4.nl 

‘Ik ga nog altijd met plezier naar mijn werk’

De redactie van XELSE4 (Bert Bommels, 
Gijsbert Raadgever en Jan-Maarten de Win-
ter) wenst de lezers prettige feestdagen. 
Ook in 2014 geldt dat (suggesties voor) 
bijdragen welkom zijn via info@xelse4.nl  



Toen, nu 40 jaar geleden dus, was je ken-
nelijk rijp voor Elsevier. Hoe kwam je er 
binnen?
‘Een open sollicitatie bij Bonaventura. Mijn 
insteek was als fotograaf. Maar daar hadden 
ze er een aantal van lopen. Ze wilden me wel 
hebben als fotolaborant in de donkere kamer.’ 

En uiteindelijk werd het de fotoredactie 
van Elsevier.
‘Dat was in de jaren tachtig. Er was eerst een 
fotodienst voor alle bladen van uitgeverij 
Bonaventura, niet alleen voor Elseviers Ma-
gazine. De chef van die dienst ging weg. Het 
magazine maakte van de gelegenheid gebruik 
een eigen fotoredactie op te zetten. Daar werd 
ik toen chef van.’ 
 
Is er veel veranderd in die 40 jaar?
‘Ongekende veranderingen! Alleen al bij de 
communicatiemiddelen. Bedenk dat een foto-
redacteur niet alleen fotokeuzes maakt. Hij is 
– en was dat zeker in vroeger jaren – ook een 
regelaar, de organisator die er voor zorgt dat 
de foto’s binnenkomen. In de jaren zeventig 
had je alleen de beschikking over een vaste 
telefoon. Als je iemand wilde bereiken en hij 
was er niet, dan wás hij er niet. Dan moest 
je hem opsporen. Een redmiddel was soms 
een telegram. Of de boodschap-
pendienst. Later kwamen de se-
mafoon en de fax. En nu heb je 
iedereen aan een mobiel lijntje.’
‘En dan de revolutionaire 
ontwikkelingen in de fotografie. 
Fotofilms moesten vroeger naar een labo-
ratorium of doka om te worden ontwikkeld 
en afgedrukt. ‘t Kostte zeeën van tijd. In het 
loden tijdperk moesten er van de foto’s litho’s 
worden gemaakt, metalen plaatjes die bij 
de gezette tekst werden gevoegd. Voor het 
transport van al die dingen tussen fotografen, 
redactielokalen, labs en drukkerijen was je 
afhankelijk van koeriers. Ik was aan die koe-
riersdiensten soms meer kwijt dan wat ik aan 
budget voor foto’s had.’
‘Je improviseerde vroeger wat af. Een foto-
graaf gaf zijn fotofilms uit een ver werelddeel 
soms mee aan een KLM-piloot of aan een 
passagier met de smeekbede die bij Elsevier 
in Amsterdam te bezorgen. Later had de 
KLM daar speciale foto-enveloppen voor. 
Heel wat keren heb ik op Schiphol of op het 
CS gestaan om zo’n gelegenheidskoerier op 
te vangen. Soms kwam ie niet.’
‘Zenuwslopende toeren hebben we uitge-
haald toen in 1978 eerder dan verwacht een 
nieuwe paus werd gekozen, Johannes Paulus 

II. Het pakketje met zijn foto voor de cover 
die ik met spoed bij een bureau in Parijs had 
besteld kwam niet aan. Met een privévlieg-
tuigje is de foto - nog net op tijd – overgevlo-
gen.’
‘In het huidige digitale tijdperk heeft het 
werk een andere dynamiek gekregen. Als een 
fotograaf nu een serie foto’s schiet, sluit hij 
ter plaatse zijn camera aan op een laptop en 
verstuurt hij die via internet à la minute naar 
de redactie, waar ze een paar seconden later 
in een pagina kunnen worden gemonteerd.’

Als langst zittende redacteur kun jij je me-
ning geven of de sfeer op de redactie in de 

loop der jaren is veranderd.
 ‘Dat is ie zeker. De sfeer is 
veel professioneler, zakelijker 
geworden. Veel van de redac-
teuren van toen zouden er nu 
niet meer passen. Voor practical 

jokes, de grappen en grollen die vroeger 
werden uitgehaald, is geen tijd meer. Er werd 
vroeger veel gedronken, ook op de redactie. 
Als je iemand zocht, had je de meeste kans 
hem te vinden in het café. Als ik de huidige 
generatie journalisten daar van vertel, staan 
ze je raar aan te kijken dat dat toen allemaal 
maar kon. Iedereen is nu hartstikke druk 
bezig. Maar de sfeer is verder best ontspan-
nen. Ik heb vroeger wel meegemaakt dat men 
elkaar zowat de hersens in sloeg. Als je het 
mij vraagt ben ik wel happy met de huidige 
situatie.’
 
Over een paar jaar lonkt het pensioen.
‘Jawel, maar ik ga nog altijd met plezier naar 
mijn werk, hoor. Ik krijg dan wel meer tijd 
voor mijn hobby’s. Fotograferen dus, ik lees 
graag en mijn grote liefhebberij is fietsen. 
Ik maak nog geregeld flinke ritten op mijn 
racefiets. Met mooie gemiddelden. Alleen 
heb ik tegenwoordig wat meer tijd nodig om 
te recupereren.’                                           •
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‘Als je vroeger
iemand zocht, 

zat ie in ’t café’
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PERSONALIA
➤ Ex-Elsevierredacteur Sheila 
Sitalsing (45) won eind oktober de 
Heldringprijs voor de beste Neder-
landse columnist. Sheila schrijft 

drie keer in de week een column in 
De Volkskrant. Daar heeft ze een 
prominente plek op pagina twee, 
die ze (om de dag) deelt met Bert 
Wagendorp. Ze kreeg de prijs uitge-
reikt tijdens de Nacht van de NRC in 
de Amsterdamse Stadsschouwburg. 
Sheila werkte van 1995 tot 2004 bij 
Elsevier, onder meer op de econo-
mieredactie en op de EU-post in 
Brussel.
➤ Op 23 november is voormalig 
hoofdredacteur Ferry Hoogendijk 80 
jaar geworden. 
➤ De opvolger van Peter de Mönnink 
als CEO van Reed Business Media 
is Rob Kolkman (41). Hij was onder 
meer uitgeefdirecteur Financieel & 
Fiscaal bij Reed Elsevier en was de 
laatste jaren managing director van 
Elsevier Health Sciences in Australië. 
➤ Behalve Sake van Delden deze 
maand is er in januari nog een 
personeelslid dat veertig jaar in 
dienst is: Ralph König van de afde-
ling Documentatie. Wil iedereen die 
nog docu-mappen thuis heeft liggen 
uit die vier afgelopen decennia ze 
in januari aan Ralph retourneren? 
König verleent dan zelfs de grootste 
recidivisten gratie.

➤ De Elsevier-hoofdredactie wil 
met oog op het 70-jarig jubileum 
een online Elsevier Encyclopedie 
gaan samenstellen. Lemma’s 
handelen over de bladen die zijn 
uitgegeven, de mensen die een rol 
hebben gespeeld in de geschiede-
nis, de gebouwen. Het zou mooi zijn 
als gepensioneerde medewerkers 
een deel van de lemma’s schrijven 
(volgens een vrij simpel format). 
Eventueel kan documentatiemateri-
aal toegezonden worden. Gegadig-
den kunnen zich melden bij Arendo 
Joustra.

encyclopedie

Sake van Delden: 
‘Ongekende veranderingen’
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Aan de lunch met beeldcollega’s (v.l.n.r.)

Jelrik Atema, Mary Oosterbaan, René van Asselt en Peter ter Mors

Foto’s selecteren met art director Peter ter Mors

Sake met collega Mary Oosterbaan op de fotoredactie in de jaren tachtig

Sake in 
beeld
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TER SAKE!

Het bureau

Bijdragen van zes collega’s uit de werk-
kring van de jubilerende fotoredacteur 
Sake van Delden        

Het is een beetje gek om over Sake’s afwezigheid te begin-
nen bij zijn 40-jarig jubileum, maar dat komt wel eens voor. 
Op vrijdagen bijvoorbeeld. Niet dat dat redacteuren ervan 
weerhoudt om nog steeds diep teleurgesteld te roepen: ‘is 
Sake er niet? Hij weet hoe het zit met…’ Het antwoord op 
hun vraag staat dan meestal in zijn overdracht, kort maar 
krachtig (‘Alle normale dingen lopen goed’). Als dat geen 
soelaas biedt, dan is er altijd nog zijn bureau. Zodra ik daar 
neerstrijk, daalt er een zweempje van Sake’s deskundigheid 
op mij neer en komt er als vanzelf een antwoord. Ik zit er 
graag, aan zijn bureau, het is the next best thing op Sake zelf 
na, zal ik maar zeggen. Net als hij is het goed georganiseerd: 
rechts de financiële administratie, tiptop in orde natuurlijk, 
in het midden de actuele paperassen, met dikke krullen 
door de afgehandelde fotokwesties. De persoonlijke dingen 
zijn het leukst: een steen die hij jaren geleden kreeg van de 
vijfjarige dochter van een fotograaf die halsoverkop verliefd 
op hem werd en die niet meer weg wilde; een Mariabeeldje 
uit Lourdes dat Roel Rozenburg ooit voor hem meebracht 
gevuld met rode wijn, die door de jaren heen veranderde in 
witte (een wonder!); een pluche hondje, ooit geschonken 
door Marijke Hilhorst. Het is een sint-bernard, geloof ik. 
Sake zou het wel weten, over honden weet hij namelijk 
alles. Net als over opera, popmuziek en wielrennen trou-
wens. En dan vergeet ik nog bijna Aziatische vechtsporten 
en Scandinavische thrillers. Dit alles naast zijn onuitput-
telijke fotokennis, namen van fotografen (van Aalsmeer tot 
Zululand), obscure beeldbanken, digitale camera’s en hun 
wondere werking...En  Elsevier natuurlijk! Sake weet er al-
les van, na 40 jaar.
Terug naar het bureau. Links staan ook al sinds jaren de 
zelfgemaakte portretten van zijn kleindochters die hij ooit 
een beetje besmuikt opstelde naast de Rolodex (inmiddels 
vervangen door een superdeluxe doorwrocht adressenbe-
stand op zijn computer). Ze zijn inmiddels 10 en 7, Sara en 
Roos, leuke meiden. Hij vertelt er graag en veel over. 
En het is misschien 
een tikje egoïstisch, 
want hij zit er al 
zo’n tijd, maar ik 
hoop dat ze er nog 
heel lang blijven 
staan….     

Mary Oosterbaan 
(fotoredacteur 
sinds 1987)

Sake is boos
De herinneringen beginnen te verdampen, maar wat wil je 
ook als je allebei begonnen bent in het tijdperk van lood, 
styp en cliché in het voormalig Handelsbladgebouw aan 
de Nieuwezijds.  Redactioneel domicilie in de Spuistraat 
en dinsdagavond onder leiding van wijlen Kick Geudeker 
met een biertje de laatste drukproeven corrigeren in café 
Scheltema. 
Sake stuurde de fotografen aan, verzamelde de benodigde 
prenten en wij als bureauredactie annex vormgeving maak-
ten een selectie, bepaalden maat en uitsnede en bestelden 
de platen. En alles lukte 
altijd, deadlines, actua-
liteit of voortschrijdend 
inzicht ten spijt. En dan 
ook nog zonder wan-
klank of competentie-
gedoe, een zeldzaam-
heid in de journalistiek.
Van Delden was ge-
woon een heel aardige, 
deskundige collega die 
zichzelf én ons stoïcijns 
door de technische en 
personele aardverschui-
vingen van de laatste 
vier decennia loodste. 
Eén keer heb ik hem 
boos gezien. Toen Hen-
drik Jan Schoo in zijn 
‘meten is weten’-obses-
sie Sake en zijn afdeling 
inefficiëntie en verkeer-
de keuzes verweet. ‘Wij 
doen het wél goed en die foto’s die zijn prima!’ klonk het 
met stemverheffing uit het hoofdredactionele bastion. Hij 
hoorde er nooit meer iets over.
Toen Vormgeving met een hoofdletter werd geschreven en 
op eigen benen stond en ik als coördinator Eindredactie & 
Organisatie weinig meer  te maken kreeg met de beeldlo-
gistiek, werd ons contact allengs minder.
Van één ding heb ik lang spijt gehad: ik vergat Sake en 
zijn fotoredactie te noemen in mijn afscheidsspeech in mei 
2000. Dat is dan bij dezen rechtgezet.

Jaap Froentjes (van 1976-1987 bureauredacteur/vormge-
ver; van 1987-1992 Coördinator Redactionele Organisatie 
en van 1992-2000 Chef Eindredactie en Organisatie)

De aanslag
Een wild geraas klinkt. De ramen trillen in hun sponningen. 
Buiten gaan twee autoalarmen af en een kind begint spon-
taan te huilen. Binnen vliegen vellen papier in het rond. Een 
kast staat te wankelen, koffiebekers vallen om, wifi-verbin-
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dingen vallen weg en de televisie geeft nog slechts ruis. Aan 
de muur hangt een ingelijste foto scheef. Of was dat al?
Paniek en angst op de gezichten van degene die niet met het 
fenomeen bekend zijn. ‘Wat wás 
dat?!’ vraagt een geschrokken 
stagiair, helemaal bleek om de 
neus, ‘Een bom? Een aanslag?’ 
‘Nee,’ stellen wij het natrillend 
kind gerust, ‘Welkom op de foto-
redactie. Dit is Sake en hij niest 
nogal... HARD’.
(Op je) gezondheid, Saak.
Hatsjoe!!!!

jooZt (vormgever sinds 1992)

lichtbak 
Sake, dit portret maakte ik van je rond de 
eeuwwisseling.
In die tijd bracht ik de diafilms naar de 
fotoredactie, om ze daar op de lichtbak te 
selecteren. Intussen vertelde jij smeuige 
verhalen over de jaren dat Elsevier nog in 
de Amsterdamse binnenstad zat, met de cafés op loopaf-
stand. Of over de wetten van de straat in de Kinkerbuurt. 
Roerige tijden,die ik als provinciaaltje alleen van tv kende. 
Smullen dus!

Het aanleveren van foto’s veran-
derde een paar jaar later. Gelei-
delijk ging alles digitaal en werd 
ons contact een 06-relatie. Ook 
leuk, een stuk makkelijker en 
efficiënter,maar toch…
2013 nu. Op een gemiddelde 
zondagochtend fiets je nog als 
en jonge god 75 kilometer weg 
en kun je dus onmogelijk al aan 
pensioen gaan denken.

Blijf Sake, blijf nog een tijd ! 

Marco Hillen (freelance fotograaf sinds 1992)

Flex!
Enige weken nadat je 10 jaar in 
dienst was, vierde je je jubileum 
(en dat van Ralph en Charles) in 
restaurant ‘In ‘t Vierde Baarsje’, 
samen met de Documentatieafde-
ling. Je was weliswaar afdeling 
Fotodienst, maar fysiek zat je op 
Documentatie. Tenminste tot...

ondergetekende, samen met Astrid, jou verjoeg door in 
dienst te komen. Er was eenvoudig geen plaats meer op de 
begane grond in de Spuistraat, (waar het zo vol was dat het 
wel een beetje leek op het toekomstige ‘Nieuwe Werken’, 
inclusief flexplekken) dus moesten jij en Anton naar de 
vierde verdieping. Ik voelde me toen wel een beetje schul-
dig. Toch ben je altijd een beetje bij ons blijven horen. Je 
kwam dagelijks, en altijd vrolijk, in ons fotoarchief kijken 
en je bent tot op de dag van vandaag een bron van verma-
kelijke anekdotes uit die periode. Hartelijk gefeliciteerd 
met je 40-jarig jubileum en blijf vooral nog heel lang. Wie 
weet zit je binnenkort weer bij ons in de buurt!

Marijke Brouwer (documentalist sinds 1984)

De lach
Fotorolletjes, koeriers en buizenpost. Hoe heeft een foto-
redacteur zich veertig jaar staande gehouden in redactio-
neel rumoer? Er is veel veranderd, praktisch en artistiek. 
Digitale techniek heeft veel zegeningen gebracht maar 
de magie van een beeld dat in de ontwikkelaar langzaam 
omhoog komt is ver te zoeken. En de autonomie van dat 
beeld raakt steeds meer ondergeschikt aan de grillen van 
de markt.
Jonge journalisten moeten de memoires van Sake van 
Delden lezen om er iets van te begrijpen. Maar zolang 
Arendo dat boek nog niet in het Elsevier-fonds opneemt 
en Sake de burelen van de Elsevier-redactie nog onveilig 
maakt is er een veel simpelere methode om iets van dat 
verleden te ontsluieren. Er is maar een kleine vonk nodig 
om een gesprek naar het verleden om te buigen en er volgt 
een historische uitweiding. En meestal begint Sake bij het 
vertellen van een anekdote te lachen, wat steeds heftiger 
vormen aanneemt, totdat hij niet meer verder kan vertellen. 
Het is een lach die vanuit het lichaam komt en de luisteraar 
meesleept. Deze man die zoveel verschillende opvattingen 
over foto’s en journalistiek voorbij heeft zien komen lacht 
alsof hij 
zijn eigen 
verhaal 
voor het 
eerst 
hoort. Zo-
als hij ook 
altijd zijn 
werk heeft 
gedaan. 
Alsof elke 
dag weer 
de eerste 
werkdag 
is.

Peter ter Mors (art director sinds 1996)                              •
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1 Wat ben je na je vertrek 
gaan doen?

‘Heb in Australië gewoond, 
een uitstapje gemaakt naar 
de glossy’s van de TTG en 
ben vervolgens in 2009 voor 
mezelf begonnen. Heerlijk 
gevarieerd en gelukkig 
niet zo afhankelijk van alle 
schommelingen binnen 
de bladenwereld. Ik maak 
samen met bevriende foto-
grafen interieur- en reispro-
ducties die we in binnen– en 
vooral buitenland goed 
verkopen. Ik schrijf voor 
het tijdschrift Management 
Team over mode en gezond-
heid en voor hun website 

elke week over gezond 
ondernemen. En voor 
de Nederlandse designer 
Ottoline ontwikkel ik de 
productie van de kinderlijn. 
Erg spannend om na veel 
schrijven over interieur een 
keer aan de andere kant te 
staan.’

2Wat heb je bij Elsevier 
geleerd?

‘Het open vizier van Else-
vier en vele andere wijshe-
den dreunen nog regelmatig 
door mijn hoofd.’

                       3Print of digitaal?
 ‘Steeds meer digitaal, 

maar er gaat ook niets boven 
een blaadje maken.’

4 Wil ooit nog eens?
 ‘Vind hartje Amsterdam 

heerlijk, maar een paar jaar 
met man en zoontjes Joaquin 
en Yannick in Azië vertoeven, 
staat ook hoog op de verlang-
lijst!’� •

ELSE 4 v r a g e n
aan: Lilian Polderman (40)

Via de 
infographics

Werkte van 1998 tot en met 2002 op de redactie Kennis & Cultuur en 

daarna tot en met 2005 op de Elsevier Thema-redactie. XELSE4 wordt sinds het vorige nummer 

in beeld gebracht door Gijsbert Raad-

gever (Utrecht, 1966) die in de jaren 

90 voor Elsevier infographics maakte. 

Hoe begon je carrière?
‘Ik had in Utrecht de Hogeschool voor de Kunsten gedaan 
en kreeg m’n eerste baan als infographic-maker bij Het 
Parool. Een mooie job voor iemand die zowel in het nieuws 
als in tekenen en ontwerpen is geïnteresseerd.’ 

Je belandde bij Elsevier...
‘Na wat omzwervingen bij Amsterdamse ontwerpstudio’s 
kwam ik in contact met het bureau dat bezig was met de 
Elsevier-restyling. Ze vroegen of ik geïnteresseerd was 
om infographics voor het blad te maken. Even later zat ik 
samen met Jan Flier, Hein Verdam en Paul Krooshof op 
de studio in gebouw Centerpoint, Amsterdam Zuid-Oost. 
Vanaf 1994, eerst één dag in de week maar geleidelijk 
werd dat meer...’

Waarom waren die infographics zo belangrijk voor de 
titel? 
’Als grootste opinieblad moest Elsevier mee in de moderne 
ontwikkelingen van nieuws overbrengen. Infographics 
waren in de Verenigde Staten al gemeengoed. In Nederland 
was er na de experimenten van voor de oorlog, denk aan 
Gerd Arntz, weinig meer overgebleven. Elsevier bood de 
mooie kans om het specialisme verder uit te werken.’

Hoe ging het verder met je?
In 1998 stapte ik over naar FEM waar ik naast infograp-
hics ook met opmaak aan de slag ging. Mijn carrièredoel 
was art director te worden. Samen met FEM-hoofdredac-
teur Sander Wieringa mocht ik even later van uitgever 
Peter de Mönnink aan de slag om te kijken of we een 
maandblad konden maken voor de eigenzinnige manager. 
Het blad NeXT! verscheen en achter mijn naam stond art 
director. Gelukt!’ 

Uiteindelijk verliet je Bonaventura...
In 2000 werkte ik een periode bij het blad Rails, een heer-
lijke speeltuin voor een art director. De volgende stap was 
een eigen bedrijf. In 2001 ontstond Raadgever en Partners, 
een samenwerking met communicatiebureau Lensink en 
van Berkel in Amersfoort. Dat werd op het fietsje naar m’n 
werk, een portocabin ingericht als ontwerpstudio. Na een 
half jaar nam ik mijn eerste werknemer aan, waarna er nog 
een flink aantal volgde. Tot in 2007 mijn rol van ontwerper 
was veranderd in manager van een studio! Dus Raadgever 
en Partners verkocht en Akimoto opgericht, een ontwerp-
centrum voor redactionele vormgeving.’                             •

Hoofdredacteur H.J. Schoo 
trok wit weg toen de beeld-
redactie met dit Kerstcover-
voorstel kwam. 
Maar hij ging 
uiteindelijk 
schoorvoetend 
akkoord met 
de moderne 
variant van 
Madonna met 
Kind. Foto-
grafe Wanda 
Tuerlinckx had 
voor de shoot 

een baby nodig en Gijs-
bert Raadgever, ook in het 
Kerstcomplot, grapte dat 

hij er thuis nog 
wel één had. 
Max, inmid-
dels 19, groet 
de lezers van 
XELSE4 van-
uit Australië. 
Hij maakt het 
goed en bereidt 
zich voor op 
een volgende 
studiestap.� •
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De redactie Nederland van Elsevier blijft 
zich vernieuwen en verjongen. En gaat 
ook meer en meer uit vrouwen bestaan: 
sinds september vier van de negen redac-
teuren. Laatste aanwinst: Nikki Sterken-
burg (29), type echte verslaggever. Vindt 
ze zelf ook: ‘Ik hou er van rechtstreeks 
op de dingen af te stappen als ik iets 
moet uitzoeken. De straat op, gewoon 
bij mensen aanbellen als dat moet. Een 
beetje brutaliteit heb je soms nodig. Ik 
heb dat geleerd bij de Nieuwe Revu waar 
ik ook een poos heb gewerkt. Ik ben ze 
daar nog steeds dankbaar voor.’
   Nikki is Friezin van geboorte maar 
bracht haar jeugdjaren door in plaatsen 
als Zwolle, Hattem en Dalfsen. ‘Dat 
kwam doordat ik ouders heb 
van het type bouwval gezocht. 
Ze vonden het leuk steeds een 
ander huis op te knappen. Als 
dat klaar was, verhuisden we 
weer. En ík maar steeds naar 
een andere middelbare school: 
havo, gymnasium, weer havo 
en tenslotte atheneum.’
   Dat Nikki in de journalis-
tiek terecht zou komen, lag niet direct 
voor de hand. Ze droomde aanvankelijk 
van een carrière als musicalster. Vier jaar 
zat ze op de beroepsopleiding Song and 
Dance in Zwolle. ‘Ik ben ver gekomen, 
maar was net niet goed genoeg. Jammer, 
want veel van de jongens en meiden in 
mijn klas waar ik mee optrok, spelen nu 
in musicals van Joop van den Ende. Pech 
was ook dat ik niet werd toegelaten tot 
het conservatorium waarop ik toen mijn 
zinnen had gezet: zang en lichte muziek. 

Ik had toen zo de schurft in dat ik maar 
ben gaan studeren: Nederlands en reli-
giestudies in Amsterdam en Journalistiek 
aan de Rijksuniversiteit van Groningen.’
 
Vanwaar religiestudies. Zo gelovig?
‘Helemaal níet. Maar religies interes-
seren me. Ik koos als bijvak islamitisch 
recht, de sharia dus. Ik woonde toen in 
Osdorp.  Als zo’n beetje het enige blanke 
meisje tussen islamieten. Ik kende die 
mensen niet en wilde weten wat ze dach-
ten en geloofden.’
Nikki wist de drie universitaire studies 
samen in acht jaar met een master af te 
ronden. Maar nog altijd had ze moeite 
met de beroepskeuze. Bijna ging ze 

haar broer Stef achterna, die politieagent 
was. Ze solliciteerde voor rechercheur 
maar werd afgewezen omdat ze bij een 
test voor verhoortechnieken te snel 
sprak, vertelt ze.

Toen werd het Elsevier?
‘Nee, ik heb eerst onder meer nog een 
poosje voor de klas gestaan op mid-
delbare scholen: Nederlands en maat-
schappijleer. Tussendoor was ik een 
aantal jaren manusje-van-alles bij de 

shows van Paul 
de Leeuw voor 
de VARA, waar 
ik overigens heb 
ervaren dat ze daar 
eerder rechts dan 
links zijn. Via een 
kennis kwam ik bij 
de Nieuwe Revu, 
waar ik vooral over 

misdaad schreef. In 2011 kreeg ik de 
kans over te stappen naar het zakenblad 
Quote, voor mij weer een heel ander ter-
rein. Leuk, maar na twee jaar kwam dat 
telefoontje van Elsevier.’
 
??
‘Of ik René van Rijckevorsel wilde bel-
len. Ik had al eens bij hem gesolliciteerd 
voor een plek op de webredactie maar 
was afgewezen wegens te weinig erva-
ring. Maar hij wist mijn naam nog toen 
ze een verslaggever zochten. Inmiddels 
had ik een portfolio vol artikelen. Die 
kon ik op tafel smijten met: kijk, nu heb 
ik ervaring. Bij Quote had ik het intussen 

wel weer gehad. Behalve voor 
gedegen onderwerpen word 
je er op pad gestuurd naar 
haringparty’s en champagne-
feesten. En als ik daar tussen 
de Marijkes van Helwegen 
en Connies van Breukhoven 
stond, dacht ik: “dit staat 
toch eigenlijk ver af van wie 
ik ben en wat ik wil doen.” ’ 

Hoe was de ontvangst bij Elsevier? 
‘Heel warm, kan niet anders zeggen. 
En ik heb al mooie dingen mogen doen, 
onder andere een grote reportage over 
Nederlandse Syriëgangers. Met de harde 
sfeer bij Quote vergeleken is redactie 
van Elsevier een antroposofische kinder-
crèche. Je wordt er nog net niet met een 
draagdoek op iemands borst gedrukt.’

Tot nu toe zat je nergens langer dan 
twee jaar. Is ook Elsevier een tussen-
stop? Kortom wat zijn je toekomst-
plannen? 
‘Ik hoop een heel goede journalist te 
worden en dat wil ik hier bereiken. Ik 
heb bij Elsevier helemaal mijn plek 
gevonden. Na al die wisselingen wil ik 
eens ergens kunnen gronden. Het zou 
alleen helpen als ik vaste grond onder 
mij zou voelen. Ik zit hier wel op een 
jaarcontract.’		                      •

Nikki Sterkenburg (29) nieuwste aanwinst van de redactie Nederland
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‘Een beetje brutaliteit heb je nodig’ 

Nikki is ook een hartstochtelijk paardrijdster. Op haar 

ruin Baily doet ze geregeld mee aan wedstrijden

Nikki Sterkenburg was bijna musical-ster, zangeres of rechercheur geworden
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Die vermaledijde 
deadline
Ex-economieredacteur en columnist Nic 
van Rossum woont ruim twaalf jaar in de 
Languedoc en vertelt waar hij zich als 
gepensioneerd journalist mee bezig houdt

Een prima initiatief van Jan-Maarten en Bert om een digitaal 
blaadje te starten voor en door (ex)Elsevier-medewerkers. 
Nog enthousiaster werd ik toen ik het interview las met ‘m’n 
kleine Sheila’ die zo waarderend over mij sprak. Het geeft 
mij een gevoel van 
voldoening dat zij het 
zo ver heeft geschopt, 
tot aan de J.L. Heldring-
prijs toe. Zoals ik ook 
andere vroegere ‘proté-
gees’ aandachtig volg in 
hun succesvolle carrière 
bij landelijke dagbladen 
en in t.v.-actualiteiten-
rubrieken. Dat kan heel 
gemakkelijk in Zuid-
Frankrijk via satelliet en 
internet. 
We hadden hier al een 
vakantiewoning, maar 
na mijn pensionering 
(ruim twaalf jaar ge-
leden – waar blijft de 
tijd?) zijn Betty en ik 
(semi)permanent in de 
Languedoc gaan wonen. 
Gezien onze grote fami-
lie- en kennissenkring 
(drie kinderen, negen 
kleinkinderen en sinds kort twee achterkleinkinderen) hiel-
den we een pied-à-terre aan in Utrecht, waar we gemiddeld 
twee maanden per jaar verblijven, 
voornamelijk in de winter. 
Genoeg over mijn functioneren 
als echtgenoot en (over)grootva-
der. Jongere nog werkende col-
lega’s zullen zich meer interesse-
ren voor de vraag: waar houdt een 
gepensioneerd journalist zich mee bezig? Ik kan die vraag 
alleen beantwoorden voor déze oud-journalist voor wie 
schrijven zijn hobby was, waar je ook nog eens een leuke 
boterham mee kon verdienen. Er zat maar één nadeel aan: de 
frustrerende druk van de deadline. Of je nu voor een dag-, 

‘Ik verzamelde 
gegevens over de 
Roomse gluiperd 
Ruud Lubbers’

week- of maandblad werkt, voor de televisie of voor een 
jaarboek (wat ik allemaal gedaan heb): je wordt doorlo-
pend achtervolgd door die vermaledijde deadline. 
(Anekdote: Toen ik zo’n vijftig jaar geleden van baan ver-
anderd was, werd aan mijn eerste vrouw zaliger gevraagd 
of zij merkte dat ik van een dag- naar een weekblad was 
overgestapt. ‘Jazeker’, antwoordde zij, ‘vroeger was hij 
geen dag thuis en nu geen week.’)
Ik wilde dus na mijn pensionering niet van het schrijven af, 
integendeel, maar van de last van veertig jaar deadline. Ik 
had grootse plannen met het schrijven van boeken. Jaren-
lang had ik gegevens verzameld over de handel en vooral 
wandel van de ten onrechte bewonderde Roomse gluiperd 
Ruud Lubbers. Een titel had ik al: Ruud Lubbers, een 
antibiografie. Ook wilde ik een boek schrijven getiteld De 
klimaatleugen. Het eerste hoofdstuk en de synopsis lagen 

al klaar. De titel maakt al duidelijk welke richting het uit 
zou gaan: In de trant van de door mij hoog geachte Simon 
Rozendaal, maar nog meer uitgesproken. Meer enerzijds 
dan anderzijds zogezegd. Vager waren mijn plannen om 
definitief af te rekenen met de louche praktijken van verze-
keraars en hun geraffineerde politieke lobby. 
Dan ben je gepensioneerd, je hebt alle tijd van de wereld. 
Je zit met je bureau vol knipsels, papieren, boeken en losse 
aantekeningen. Je ordent wat, tikt wat uit, bladert terug, 
kijkt iets nog eens na, sorteert opnieuw, je belt iemand, 
je maakt nog wat aantekeningen...kortom je zit gewoon 
te lummelen. Buiten schijnt de zon, het zwembad lonkt, 
vrienden komen een wijntje drinken. Geeft niet, morgen is 
er nog een dag. Maar morgen wordt overmorgen, volgende 

brief uit 
Frankrijk
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Buiten schijnt de zon, het zwembad lonkt
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week wordt Sint Juttemis. Ik kwam tot een ontstellende  
conclusie: zonder die verfoeide deadline krijg ik geen letter 
op papier. 
Ik schrijf nog wel columns o.a. voor het kwartaalblad voor 
Elsevier-gepensioneerden en voor het blad van de Neder-
landse Vereniging Languedoc-Rousillon, maar pas op het 
laatste moment, vlak voor het verstrijken van de deadline. 
Toen mijn broer mij vroeg om een eenvoudig stukje voor ons 
familieblad ‘dat wel even kon 
wachten’ smeekte ik om een 
deadline.
Jongere collega’s zullen dit 
maar moeilijk begrijpen, 
of in elk geval slap vinden 
en waarschijnlijk is het ook 
gebrek aan wilskracht. De vraag is, heeft de mensheid veel 
gemist door mijn beperkte doorzettingsvermogen? Ik denk 
het niet. Mijn uitgever zag halverwege het schrijfproces af 
van het boek over Lubbers. Hij kon, als oprecht CDA-lid, het 
uitgeven ervan niet met zijn geweten in overeenstemming 
brengen. Mijn klimaatboek zou niet kunnen tippen aan het 
wetenschappelijke niveau van onlangs verschenen boeken 
zoals De staat van het klimaat, van Marcel Crok. Over de 
verzekeraarsmaffia tenslotte bleek ik onvoldoende belastend 
materiaal voor een stevig onderbouwde aanklacht te kunnen 
bemachtigen. 
Excuses genoeg dus om, bevrijd van het juk van de deadline, 
me te storten op zaken waar een gepensioneerde journalist 
van bijna 78 geacht wordt zich mee bezig te houden: tuinie-
ren, zwemmen, feestvieren, huishoudelijk werk (al kan ik 
nog steeds niet koken), stadstrips maken, bezoeken afleg-
gen en bezoek ontvangen en natuurlijk familiecontacten. En 
omdat ik het ergeren niet kan laten, zo nu en dan afgeven op 
hinderlijke Franse gewoonten, zoals volstrekte onzakelijk-
heid en het niet nakomen van afspraken. Maar bovenal de tot 
in elke lymfeklier van de Fransman uitgezaaide bureaucratie.
Maar heb niet het hart om als buitenstaander Franse toestan-

‘Je behoort hier een 
paar kleine dingen 
voor lief te nemen’

In Moskou bij het 

Poesjkin-standbeeld
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den te bekritiseren. Dat bleek wel toen het Engelse blad 
The Economist het waagde de Franse economie de grond 
in te schrijven en het Franse beleid op de hak te nemen. 
De tendens van de reacties was: wij weten zelf wel wat er 
aan Frankrijk mankeert, laat kritiek maar aan onszelf over. 
In dat licht moet je, geloof ik, ook de slogan zien die hier 
in Limoux in een pilaar van een tankstation staat gekerfd, 
namelijk: ‘Als je niet van Frankrijk houdt, ga terug naar 
je eigen land.’ Dat duidt niet zozeer op vreemdelingenhaat 
(nooit iets van gemerkt) maar op gekrenkte nationale trots. 
Als je, zoals wij, profiteren van de vele voordelen van het 
wonen en leven in Frankrijk, behoor je ook de paar kleine 
nadelen voor lief te nemen. Toch, tot slot, als illustratie van 
Franse bureaucratie, een recent voorbeeld. Wij maakten 
bezwaar tegen een bekeuring voor een snelheidsovertre-
ding. Niet zozeer om het geld, maar wegens de strafpunten 
op je rijbewijs. Het ingewikkelde bezwaarschrift keurig met 
zwart ingevuld en voorzien van fotokopieën van rijbewijs 
en carte grise voldoende gefrankeerd opgestuurd naar het 
juiste adres. Alles volgens voorschrift?
Nee dus. Een week later ontvingen we een nieuw formulier. 

In de begeleidende brief werd vermeld dat 
ons verzoek afgewezen was op grond van de 
artikelen 529 lid 10 en 530 lid 1 van de Code 
de Procedure Pénale. Die artikelen houden 
in dat bezwaarschriften slechts in behande-
ling worden genomen als ze aangetekend met 
bevestiging van ontvangst zijn verzonden. 
Maar ze hadden alles toch ongerept ontvan-
gen? Dus het formulier opnieuw volledig 
ingevuld, de betrokken documenten opnieuw 
gefotokopieerd en op naar het postkantoor, 
waar het drie kwartier duurde vooraleer alle 
formaliteiten naar behoren waren afgewikkeld. 
Buitengekomen stak er een parkeerbon onder 
de ruitenwisser.
Toch blijven we van dit land houden.

Nic van Rossum

Reacties: n.van.rossum@wanadoo.fr              •
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Met Betty toasten op Frankijk

Drie kinderen, negen kleinkinderen 

en deze twee achterkleinkinderen


