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Rik Kuethe anno 2014 op de redactie

‘Sterven in het harnas’

BUITENLANDREDACTEUR RIK KUETHE (73) IS AL BIJNA DERTIG JAAR
BlJ ELSEVIER MAAR WEET NOG NIET VAN WLJKEN

et zijn zware, wat deinende
tred beent hij over de houten
vloer van zijn herenhuis in
het Gooise ’s- Graveland met
uitzicht op wei-
land en bosrand. Luisteren naar
hem vergt inspanning. Hij heeft
luchttekort, denkt sneller dan
hij spreekt en probeert dan vaak
twee zinnen in één te proppen. Antwoorden
op vragen worden nader toegelicht met lange
uitweidingen en anekdotes. En dat alles op
een ietwat geaffecteerde toonzetting, restant
van een rechtenstudie in Leiden en vele ja-
ren diplomatenleven voordat hij (in 1985) bij
Elsevier in dienst trad.

Een lange middag op bezoek bij Frederik
Philip (Rik) Kuethe, de man op de buiten-

‘Te midden van de
collega’s voel ik mij in
een warm bad’

landredactie van het weekblad die niet van
wijken weet. In februari wordt hij 73, maar
naar zijn mening en naar hij hoopt die van de
hoofdredactie is hij nog niet over de houd-

baarheidsdatum heen. ‘Buiten

blad heb ik maar een beschei-
den sociaal netwerk. Niets ten
nadele van ’s- Graveland, maar
ik moet er niet aan denken dat ik alle dagen
in dit dorp moet slijten. Op de redactie van
Elsevier voel ik mij in een warm bad, om-
ringd door collega’s die mijn aanwezigheid,
werkzaamheden en adviezen kennelijk nog
steeds waarderen. Ik zou er vrede mee heb-
ben als ik daar een keer een hartaanvalletje
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> Op de Elsevier Kerstreceptie - drank
en bitterballen in café Luxembourg
aan het Amsterdamse Spui op 16
december - was de toon van de speech
van hoofdredacteur Arendo Joustra
opvallend positief. Hij constateerde dat
na een langdurige dip zowel oplage als
advertentieinkomsten weer aantrok-
ken.

> Een dag later was er een chefs-
diner in RIJKS, het nieuwe restaurant
van het Rijksmuseum. Tijd om het laat
te maken had het gezelschap niet want
met ingang van 2015 gaat de titel op
de schop. Alle rubrieken en lengtes van
artikelen staan ter discussie waardoor
na de cosmetische retooling van 2013
nu ook de inhoud wordt bijgesteld.

> Het Kerstnummer
van Elsevier nam al
een voorschot op de
veranderingen: na 20
jaar ‘madonna met
kind’ op de cover is
die nu getekend door
Peter ter Mors.

>» Redacteur Arthur van Leeuwen werd
in de Radarweg-garage gespot in een
chique zeepkist, de Volkswagen XL1.
Rijdt 1 op 100, kost meer dan een ton.
Testwagen of Kerstgratificatie?
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zou krijgen en - liefst in de armen van
secretaresse Ingrid Pronk of een van de
andere mooie vrouwen ter redactie -
dood zou blijven. Sterven in het harnas
ja, dat zou mooi zijn.’

Rik heeft speciaal voor de gespreks-
partner de open haard aangestoken,
vruchtensappen en taartjes gehaald.
Zelf neemt hij niet. Hij weegt 110 kilo.
Daar moet van de arts die hem behan-
delt voor longemfyseem nog zo’n twin-
tig van af. Drie keer in de week tilt hij
zijn zware gestalte in de auto voor een
rit naar Elsevier, waar ze voor een na
zijn pensioen overeengekomen geredu-
ceerd tarief nog graag van zijn diensten
gebruik maken, zegt hij. ‘Ik ben er in
ieder geval altijd op de commentaarver-
gaderingen, waar ik mijn mening mag
scherpen aan die van mijn eminente col-
lega’s. Heel boeiend vind ik ook de om-
gang met de vele getalenteerde jonge-
lui die er de laatste tijd binnen zijn ge-
haald. Incidenteel schrijf ik nog in het
blad of voor de website. Maar het meest
schrijf ik voor de speciale edities en
boekenuitgaven, die de zo beminnelijke
Arendo Joustra met zijn onuitputtelijke
ideeénrijkdom en dadendrang op de
rails zet. Voor die boeken doe ik ook
veel op de dagen dat ik thuis ben.’

Rik Kuethe komt oorspronkelijk uit het
Gooise Laren. ‘Uit een milieu van ge-
goede burgers, zoals ze dat destijds zei-
den. Moeder was half van adel, een lieve
warme vrouw, die zich voor haar huwe-
lijk verdienstelijk maakte als kraamver-
pleegster. Vader was een goede advo-
caat, een artisticke man die als hobby
onder ons huis een vestzaktheater met
veertig zitplaatsen had ingericht. We
waren thuis met zijn achten. De zes kin-

deren vormden het tableau de la troupe
voor voorstellingen die hij soms orga-
niseerde. Ik was het oudste kind. Mijn
ouders hielden geregeld diners thuis
voor gasten. Als toetje kregen die dan
in het theatertje nog een voorstelling
voorgeschoteld. Je kunt je voorstellen
dat ik met zulke ouders een heel leuke,
totaal onbezorgde jeugd heb gehad. Ik
heb dat overigens ook als nadeel er-
varen omdat ik later als tamelijk
weerloze in het leven stond. Ik ben lang
een heel verlegen, onschul-
dige, ook wel verwende
jongeman gebleven, on-
voldoende gehard voor het
leven.’

Niettemin was Kuethe op
zijn zestiende voorzitter van de plaatse-
lijke afdeling van de JOVD, een functie
die hij later overdroeg aan een klasgenoot
op het gymnasium, ene Hans Wiegel.
En tijdens zijn rechtenstudie in Leiden
zat hij enige tijd in het bestuur van het
corps, Het Collegium. In die tijd ontlook
bij hem wel al de belangstelling voor de
journalistiek en werd hij hoofdredacteur
van het corpsblad De Virtus (De Deugd).

; Als_u_l_z-j.a.rlge ruiter gg_de B'ﬂ’:ﬁ“mfeheﬁﬂ

‘Ik ben lang een
verlegen, verwende
jongeman gebleven’

Maar na de afronding van je studie
werd het toch niet de journalistiek.
‘Nee, ik wilde heel graag iets doen in
het buitenland en kon een baan krij-
gen bij de ILO, een VN-organisatie in
Lagos in Nigeria. Dat buitengaatse le-
ven beviel me wel en daarom ik meldde
ik me daarna bij Buitenlandse Zaken
voor de opleiding voor ambtenaar in de
diplomatieke dienst. Anderhalf jaar la-
ter was ik daarvoor geslaagd en kreeg ik
een eerste plaatsing op de post Genéve.
Soms liggen oneigenlijke redenen mede
ten grondslag aan je keuzes. Ik was in-
middels getrouwd. Die keuze voor het
beroep van diplomaat was voor een deel
ook ingegeven door het feit dat ik erg
veel moeite had met mijn schoonmoe-
der. Die stond er op dat mijn vrouw en
ik twee keer per maand bij haar op be-
zoek kwamen. Met mijn weke, conflict-
mijdende karakter zag ik werken in het
buitenland als een mooie uitweg om me
daarvan te ontlasten.

Helemaal overtuigd was die keuze voor
de diplomatie toen niet. In die tijd kreeg
ik namelijk ook het aan-
bod voor een journalistieke
baan bij het Leidsch Dag-
blad. En daar heb ik toch
nog wel serieus over nage-
dacht. Uiteindelijk sloeg ik
het af omdat journalistiek in mijn bele-
ving toentertijd toch niet iets was voor
afgestudeerde Leidenaren als ik. Meer
iets voor gesjeesde studenten als Joop
van Tijn, de latere hoofdredacteur van
Vrij Nederland, hoewel die veel slim-
mer bleek te zijn dan ik. De journalis-
tiek raakte bij mij toen in een slaapstand,
maar het verlangen er naar is altijd slui-
merend aanwezig gebleven.’

Verklaar je nader.

‘In weer een latere fase van mijn leven
iS mijn interesse ervoor opnieuw ge-
wekt. Dat was in de jaren dat Madrid
mijn standplaats was en in Spanje een
omwenteling plaats had van het Franco-
regime naar een democratisch staatsbe-
stel. Een fantastische periode, historie!
Een van mijn taken op de ambassade
waren de perscontacten. Vele keren be-
zocht ik de redactievergaderingen van El
Pais, de splinternieuwe maar meteen al
belangrijkste krant in het land. Ik raakte
toen helemaal gefascineerd door het
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2000 - opeportage in Cambodja

journalistieke metier. Ik werd bevriend
met Eppo Jansen, correspondent van de
NRC ter plaatse en leerde ook andere
correspondenten van de grote kranten
kennen. Toen ik zag welk plezier het
werk hun verschafte, kreeg ik de appetijt
om de overstap te maken naar het ver-
slaggeverswerk. Ik wilde ook le bonheur
de se voir imprimé. Maar ik kreeg geen
enkel aanbod. Niemand zat toen op me-
neer Kuethe als journalist te wachten.’

Totdat je bij Elsevier in beeld kwam.
‘Ja, maar dat was pas jaren later. En
daarvoor moesten er eerst allerlei bepa-
lende wendingen in mijn leven plaats
hebben. Dat is nog een lang verhaal. Na
Spanje en nog een aantal jaren als diplo-
maat bij de permanente vertegenwoor-
diging van Nederland bij de NAVO in
Brussel, kreeg ik als tijdelijk zaak-
gelastigde de leiding op de ambassade
in Colombo, de hoofdstad van Sri Lan-
ka. Een mooie maar ook zware post. Er
bestonden grote spanningen in het land
tussen twee bevolkingsgroepen, Singa-
lezen contra een minderheid van Tamils.
Bij bloedige pogroms werden voor mijn
ogen vele Tamils vermoord. Grote groe-
pen Tamils zijn toen hun land ontvlucht.
Jaren later - ik had inmiddels een functie
op het ministerie in Den Haag - speelde

in Nederland een politicke kwestie
rond een groep van honderden Tamils
die naar Nederland waren gevlucht. De
toenmalige staatssecretaris stond op
het standpunt dat ze best terug konden
naar Sri Lanka, omdat het daar weer
veilig zou zijn. Maar die mensen waren
als de dood. Ik wist waarom, kende de
levensgevaarlijke situatie in hun land
maar al te goed. En nam het spontaan
voor hen op. Ik zocht contact met Karel
van de Graaf die toen een actualiteiten-
programma had op de AVRO-tv. Daar
zat ik dan ’s avonds als ambtenaar Bui-
tenlandse Zaken met een standpunt dat
diametraal verschilde met dat van de
regering. Wat ddarna gebeurde...!?!,van
alles! Nog in de studio die avond werd

1967 - Kuethe (rechts) met |
zijn toenmalige echtgenote
op een VN-receptie in Nigeti

ik achter elkaar gebeld, onder andere
door Lou de Jong. Allemaal adhesie. De
dagen daarna kreeg ik tientallen journa-
listen aan de lijn. Ik ontving - ik heb ze
nog - 400 brieven, slechts tien afwijzend.
Kortom, ik had iets teweeg gebracht in
het land door het lot van die Tamils te
schetsen. Maar ik kon me intussen wel
zorgen gaan maken over mijn verdere
carriere op Buitenlandse Zaken. 1k had
tot dusver goede papieren als diplomaat,
wellicht zelfs uitzicht op ereposten als
Londen of Parijs. Maar of dat nog steeds
zo was...?’

Was dat het moment dat de redactie
van Elsevier je benaderde?
‘Inderdaad. Ik werd in die tumultueuze
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dagen ook gebeld door René de Bok van
de buitenlandredactie. Ik dacht aanvan-
kelijk dat hij ook een stukje over me wil-
de schrijven of van mij wellicht een co-
lumnpje verwachtte over
de lotgevallen van een on-
gehoorzame ambtenaar. Ik
dacht niet aan een uitnodi-
ging om bij het blad te sol-
liciteren. Want een half jaar eerder had
ik al eens contact gezocht met Elsevier
en gevraagd of ze mij konden gebruiken.
Dat liep toen op niets uit. Ik was wel al-
lervriendelijkst ontvangen door hoofd-
redacteur Ferry Hoogendijk. Ik lieg zel-
den, maar om hem gunstig te stemmen
had ik hem toen nog wijs gemaakt dat
hij bij sommigen in Den Haag goed in
de markt lag als ministerskandidaat.
Hoogendijk gaf mij wel enig uitzicht op
een haan in de toekomst. Maar ik hoorde
vervolgens niets meer van hem.’

‘Als ik liefdesverdriet
heb, dan moet ik me
meteen verdrinken’

Maar het was toch yes!?

‘Ja, de boodschap van De Bok was: “Wijj
hebben u iets heel leuks aan te bieden,
een baan als buitenlandredacteur. Kunt
u over tien dagen naar de
Poort van Cleve komen?
Dan spreken we verder.” Ik
kon mijn oren niet geloven.
Ik kreeg een gesprek met
de enthousiaste adjunct-hoofdredacteur
John Wories en werd aangenomen. Voor
mij begon toen een prachtige fase in mijn
leven. Het wonderschone was nog dat het
standpunt van Elsevier over de Tamil-
kwestie niet veel verschilde met dat van
de regering. Ze waren het eigenlijk niet
met me eens maar de manier waarop ik
de kwestie aanhangig had gemaakt von-
den ze geweldig. Puur Voltaire!”

Rik Kuethe is een snel bevlogen man,
erkent hij, schetst zijn leven als een

achtbaan met hoge toppen en diepe
dalen. ‘Het heeft te maken met mijn
karakter. Ik ben iemand die geen maat
kan houden. Ik kan de dingen moeilijk
in proporties zien. Dat is geen goede
eigenschap, zeker niet voor een journa-
list, dat weet ik, maar dat is nu eenmaal
zo. Als ik vreugde beleef, dan spring ik
70 hoog als de Eifeltoren, als ik liefdes-
verdriet heb, dan moet ik me meteen
verdrinken.’

Ten tijde van zijn verblijf als diplomaat
in Sri Lanka werd Kuethe een periode
getroffen door diepe depressies. Hij
citeert Churchill. ‘Die noemde dat be-
zoek door de Zwarte Hond. Ik ben daar
gevoelig voor. In zo’n tropenland is de
kans dat het je treft aanzienlijk groter dan
hier. Die inktzwarte nachten, de hitte, de
vreemde geuren en geluiden. Alles is zo
anders dan je gewend bent. De armoede
meteen buiten de muren van de tuin van
je residentie. Ik ben niet zo’n sociaal
type, maar je voelt je dan onderhuids
steeds schuldig over je enorme rijkdom.
Bij mij kwam het allemaal hard aan. Ik
kon door die depressies somtijds niet
meer dan voor 60 procent presteren, ter-

p,jll'pportag'e in Letland met
‘E_ollega Alexander Miinninghoff
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Bijide Ashanti-koning in

wijl je als hoofd van de ambassade juist
voor 120 procent in touw moest zijn.’
Dan die andere Rik - die van het hemel-
hoog juichen. In datzelfde Sri Lanka be-
leefde hij, zoals hij het zelf uitdrukt, ‘een
liefdesaffaire met een thermiek die mij
deed vliegen’. Hij heeft het amoureuze
avontuur weinig verhullend beschreven
in de in 1994 verschenen sleutelroman
De Zaakgelastigde. Hij verhaalt daarin
hoe een Nederlandse diplomaat in Co-
lombo plotseling valt voor een getrouw-
de vrouw, half Sri Lankaanse, half Duit-
se, die op de ambassade te gast is en een
week lang intens met hem verkeert. Nu
nog kan Kuethe van haar wegdromen:
“Toen zij aan mij verscheen, wist ik bin-
nen vijf seconden dat zij heel belangrijk
voor mij zou worden. Er daalde een kla-
terende liefde op mij neer. Ik voelde me
zo verlicht dat ik dacht dat ik Gandhi zéIf
was geworden. Zij heeft bijgedragen aan
mijn herstel van de depressies die mij
toen teisterden. Ik kreeg weer plezier in
het leven. Helaas komt er aan alle ma-
gische dingen altijd een einde. Gedwee
ging ze na een week met haar eigen man
terug naar Nederland. We hebben nog
anderhalf jaar in het geheim gecorres-
pondeerd. Anderhalf jaar met waanzin-
nig veel brieven. Postbodes moeten rug-
klachten hebben gekregen van de stapels
die over en weer gingen.’

Hoge toppen, diepe dalen. Kuethe be-
leefde als journalist de successen van zijn
fijn geslepen pen waarmee hij sfeervolle
reisreportages schreef uit vele landen,
van Cambodja tot de Verenigde Staten
van Amerika, de natie die hij sinds zijn
aantreden bij Elsevier in het bijzonder
nauwgezet volgt. Zijn boekenproductie
telt al zeven titels.

Tot de mindere periodes in zijn leven
behoren twee echtscheidingen en ge-
doe over alimentaties die hem noopten
‘in Den Haag een schurftig kamertje te

bewonen.” ‘Per week had ik slechts der-
tig gulden te besteden voor eten en drin-
ken. En dat terwijl ik tijden had gekend
dat als ik op het terras van mijn riante
ambtswoning een biertje wilde drinken
vier bedienden toesnelden om het flesje
te ontkurken.’

Grote rimpelingen doen zich de laat-
ste jaren in het leven van Rik Kuethe
niet meer voor. Hij telt zijn zegenin-
gen, tevreden met een huis vol boeken,
journalisticke trofeeén in een lijst aan
de muur en een glazenkast met mooie
voorwerpen die hij op zijn vele reizen
heeft meegenomen. Met zijn drie doch-
ters uit zijn eerste huwelijk - inmiddels
vrouwen van in de veertig- heeft hij een
goed contact. Hij heeft drie kleinzoons.
Met twee van hen is hij vorige maand
nog naar de voetbalwedstrijd Nederland-
Letland in de Arena geweest. Voor zover
hij zich zorgen maakt, is dat vooral de
vrees dat er 0oit een einde komt aan zijn
‘dienstverband’ met Elsevier. Peinzend:

BOEKEN VAN RIK KUETHE

» De Zaakgelastigde (1994, roman)

>» Verre Vrienden. Brieven tussen twee werel-
den (1998, samen met René van Rijckevorsel)
>» Alle 44 Amerikaanse presidenten (2008,
levensbeschrijvingen)

> Ronald Reagan (2011, ter herinnering aan)
> John Fitzgerald Kennedy (2013, ter herin-
nering aan)

> De eeuwige drenkeling en andere waar
gebeurde verhalen (2013)

» De adelaars van het Witte Huis (2014, over
alle naoorlogse ministers van Buitenlandse
Zaken van de VS en hun relatie met Nederland)

‘Het zal op enig moment wel gebeu-
ren. Maar ik hoop dat mij daar aan de
Radarweg in Amsterdam nog enige tijd
gegeven wordt. Tk vind het verrukkelijk
om op de redactie te verkeren. Ik ken
geen plek waar zo'n fijne werksfeer
heerst, een verdienste - dat mag wel eens
gezegd worden - van Arendo Joustra,
die vermetele prins uit Vlissingen die
zo verkwikkend lichtvoetig de redactie
leidt. En ik vlei me met de gedachte dat
ik er nog wel van nut ben, zo’n oude bok
die nog dingen weet en jongeren daar-
mee van advies kan dienen. Wat zou ik
anders moeten doen? Veel meer dan het
rangschikken van lettertjes in een mooi
leesbaar stukje kan ik nu eenmaal niet.’

Buiten is het intussen donker gewor-
den. Het haardvuur in het herenhuis in
’s-Graveland is al een poos gedoofd. Het
fenomeen Kuethe valt even stil en vraagt
dan ineens of al die uitgesproken con-
fidenties wel in het artikel thuis horen.
Maar dan, met de ondeugende blik van
een groot stoer kind, die hem kenmerkt:
‘Ach, weet je, het kan me helemaal niet
schelen hoe mensen over me denken.’

Hierop volgt nog een laatste pittige anek-
dote. Over een stagiaire van de School
voor Journalistiek die hij eens thuis ont-
ving voor een interview. ‘Je moet weten
dat ik in mijn tijd als zaakgelastigde in
het tropische Sri Lanka bij de komst van
een nieuwe jonge diplomaat op de am-
bassade de gewoonte had hem of haar te
ontvangen gekleed in een ijsberenpak.
Practical joke, maar vooral bedoeld om
de reactie te peilen. Ik begon dan in dat
kostuum gewoon een gesprek over het
werk, verwachtingen, de koers van de
roepie, enzovoort. Zeg maar een test in
onverstoorbaarheid. Toen later hier een
stagiaire mij als oudere journalist wilde
spreken, kreeg ik het idee hetzelfde uit te
halen. In de feestwinkel hadden ze geen
verkleedkleren van een ijsbeer maar wel
een strak tijgerpak, compleet met kop
en poten. Op de dag van het interview
deed ik dus als een soort oude geile tijger
open. Een jeugdige dartele deerne stond
op de stoep. Ik dacht nog: “o jee, wat doe
ik dat kind aan.” Maar ze vertrok geen
spier, stapte moedig binnen en hield
haar vraaggesprek. Later stuurde ze haar
werkstuk op, een keurig artikeltje. Maar
met één grote fout, vond ik: in het stuk
stond geen woord over mijn tijgerpak.’e
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ELSE4VRAGEN

AAN: EMILIE ESCHER (52)

Zat van 2005 tot eind 2009 bij de Thema-redactie van Elsevier.

Wat ben je na je vertrek
gaan doen?
‘Me verdiepen in Anne
Frank. Ik werd gevraagd
scripts te schrijven voor
Het Achterhuis Online,
de virtuele versie van het
achterhuis. Hé¢l anders dan
artikelen schrijven, maar het
ging me goed af. Extra leuk:
mijn teksten zijn ingespro-
ken door de actrices Annet
Malherbe en - in de Engelse

NIET WEGGOOIEN!

versie - Emma Thompson.
Het project is ook nog eens
onderscheiden met een
Amerikaanse webbie. Wat
een Oscar voor een film is,
is zo’n webbie voor een
vernieuwende site. Daarna
ben ik gaan freelancen voor
verschillende bladen en
kranten. Het meeste doe ik
voor het FD. Ik ben er bij
gehaald door Anouk Turken-
burg met wie ik bij Elsevier
Thema zat.’

Wat heb je bij Elsevier
geleerd?
‘Een gevarieerde interieur-
bijlage te maken. Kort en
tegelijkertijd onderhoudend
schrijven.’

Print of digitaal?
‘Allebei.’

Wil ooit nog eens?
‘Het boek afmaken dat
ik samen met mijn zoontje
aan het schrijven ben.’ .

Het Persmuseum is de nationale bewaarplaats voor het journalistieke
erfgoed. Het museum beheert een collectie kranten en tijdschriften vanaf
1600, een uitgebreide verzameling affiches en overige reclame-uitingen
met betrekking tot de pers, een unieke collectie (originele) politieke
tekeningen en persgrafiek, tal van archieven en foto’s rond journalisten

en de persbedrijfstak, en een uitgebreide bibliotheek. De collectie wordt
beheerd door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (1ISG)
waar het Persmuseum al bijna 12 jaar inwoont aan de Zeeburgerkade in
Amsterdam-Oost. Beschik je over spullen, archieven, documenten of wat

dan ook voor de persge-
schiedenis van belang
kan zijn, breng ze dan
naar het Persmuseum,
Zeeburgerkade 10,
1019 HA Amsterdam

of zoek contact via
info@persmuseum.nl

of 020-6928810. °

In de rubriek: ELSEFIE fotografeert iemand uit de lezersschare zichzelf
tegen een persoonlijk getinte achtergrond: werk, hobby, idool of anders-
zins. Wij zien de ELSEFIE graag voorzien van een tekstje. De auteur is vrij
in wat hij/zij wenst te melden. Deze keer: fotograaf MARCO BAKKER.

an mijn “gelukkie” ontbreekt nog één ding en
dat is een vintagefoto van Ramses Shaffy’, al-
dus het mailtje dat ik begin dit jaar ontving. Om
aan het ‘gelukkie’ van de verzender te voldoen,
ging ik door mijn stapels portretten die ik in
de loop der jaren maakte voor diverse kranten, tijdschriften
en uitgeverijen. Een groot gedeelte van de foto’s is gemaakt
voor Elsevier, waar ik in 1989 startte met een portret van so-
cioloog Lodewijk Brunt. Ik vond een mooie afdruk van Ram-
ses, gemaakt in 2002 in opdracht van Elsevier. Het was een
genoeglijk samenzijn in het verzorgingshuis in de Sarphatie-
straat waar de chansonnier destijds verbleef. Ik mailde de
potenti€le koper een selfie met de foto die ik ook op Face-
book plaatste. Ik ben geen intensieve Facebooker maar af en
toe plaats ik een bericht of een foto waar ik vervolgens tien-
tallen reacties op krijg. De foto met Ramses echter had bijna
100 likes en daarmee was het idee voor een serie geboren.
Uiteindelijk heb ik 30 zelfportretten gemaakt met een por-
tret uit mijn archief. De serie laat op een bijzondere manier
een dwarsdoorsnede zien van de mensen die ik de afgelopen
30 jaar heb ontmoet en gefotografeerd. Begin volgend jaar
komt er een expositie in Almere met een catalogus, waarin
zelfportretten, de oorspronkelijke foto en een korte persoon-
lijke tekst over de geportretteerden. Onder hen veel schrij-
vers en kunstenaars omdat die mij het meest inspireren. Op
www.marcobakker.com zijn alle foto’s reeds te zien. .
> Wie volgt? Mail naar info@xelse4.nl.
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SAKE ZOEKT

en vindt... zichzelf in gemengd gezelschap
Fototechnisch is dit beeld niet goed genoeg
om in een gerespecteerd weekblad af te
drukken maar voor deze digitale niche-
uitgave legt Van Delden gelukkig andere
criteria aan. We zien hem (handen in de
zakken) in 2001 omringd door v.I.n.r. een
sjekkie pielende Jaap Froentjes, Sjaak
Roodenburg (één hand aan het glas, één in
de zak), Diederik van Hoogstraten (pijpje
bier in de hand)en Prisco Battes (één hand
aan het glas, één in de zak). Maar wat
hebben politievoorlichter Klaas Wilting en
politiecommissarissen Steen en Blaauw
(samenscholing rechts) hier te zoeken?

‘Het was voor mij Elsevier of niets’

De meeste jonge redacteuren die de
laatste jaren bij Elsevier in dienst traden
wisten al in hun schooljaren dat ze
journalist wilden worden. Zo niet Nic
Vrieselaar (25), sinds 1 september econo-
misch redacteur van het blad. Na het be-
halen van zijn atheneumdiploma had hij,
zoals hij zelf zegt, ‘nog geen flauw idee’
welke vervolgopleiding hij zou kiezen.
‘Ik dacht toen even aan de toneelacade-

Dat vind ik interessanter. Het was voor
mij Elsevier of niets.’

Stellinga in Elsevier las. Ik kwam er ach-
ter dat zij geen journalistieke opleiding
had gevolgd maar wel economie had
gestudeerd. Toen was bij mij het zaadje
geplant.’

Kon je na je stage meteen blijven?
‘Niet meteen. Ik vond het werk op de
economische redactie ontzettend leuk. Tk
mocht er ondanks mijn nog geringe er-
varing heel veel doen. Na vier maanden
snuffelstage heb ik gevraagd of ik niet
nog een poosje kon blijven. Ik mocht er
mie in Maastricht want toneelspeler leek * redactiesecretaresse Ingrid Pronk de toen als tijdelijke kracht enkele maanden
me wel leuk. Of anders de hotelschool naam van Philip Willems, de toenmalige : aan vastplakken. Uiteindelijk heb ik ge-
om iets zakelijks te doen in woon officieel gesolliciteerd
de horeca. Ik verhuisde van omdat ik wist dat er een

Lemmer, mijn geboorte- f vacature was.’
Waar schrijf je zoal over?

plaats, naar Maastricht. Toen
ook een universiteit was, ‘In mijn portefeuille zitten

ik er achter kwam dat daar &

koos ik uiteindelijk voor een personal finance en econo-
studie algemene economie. mie van de gezondheids-
Die keus was mede geba- zorg. Verder gaan mijn

seerd op de studiegids van Nic Vrieselaar: ‘Ik schrijf over personal finance maar ook over de perenteelt’ interesses uit naar interna-
Elsevier waarin de facul- tionale handel, economische
teit in Maastricht hoog scoorde.’ chef economie. Die moest ik maar een technologie en kenniseconomie. Maar ik
Tot ver in zijn studietijd wist Vrieselaar e-mail sturen. Dat heb ik gedaan. Op 1 heb bijvoorbeeld ook stukken in het blad
nog steeds niet waartoe de opleiding tot februari dit jaar kon ik komen voor vier gehad over de perenteelt, apps en een co-
econoom hem zou leiden. ‘Ik flirtte een maanden.’ ver gemaakt met de titel Pas op uw pas.’
beetje met het bank- en verzekerings-
wezen. Maar daar verdwijn je gauw in
de anonimiteit van een kantoor, in een
nisje onder een tl-buis. En dat is toch niet
iets dat bij mijn aard past. Mijn belang-
stelling voor de journalistick werd pas
gewekt toen ik de verhalen van Marike

Hoe kwam je bij Elsevier terecht?
‘Na het behalen van mijn master belde
ik Elsevier op met de vraag of ik daar
een snuffelstage kon doen. Ik kreeg van

‘Wel meteen hoog gegrepen, snuffelen
aan de journalistiek bij een opinie-
weekblad. Was een krant niet logi-
scher geweest?

‘Bij een krant versla je het nieuws, bij
een opinieweekblad verklaar je het meer.

Toekomstplannen?

‘Man, ik zit hier net. Maar misschien
heel ver weg iets bij de tv. Of in de
leiding van dit blad.” Met een knipoog:
‘Zo’n Arendo zal toch ook wel eens met
pensioen gaan.’ °
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Bij een overgebleven deel van de
Muur in Berlijn, mei 2009

Van Berlijn
naar Frankfurt

EEN ANDERE BLIK OP DUITSLAND

door Oene van der Wal (oud-chef Buitenland, sinds 2009 correspondent)

anuit het raam van mijn
werkkamer in Frankfurt zie
ik hoge bankgebouwen. Mijn
buurt wordt bewoond door
keurige mensen met goede
banen in de financiéle sector, de ad-
vieswereld of de industrie. Ze gaan in
Porsches, Audis en Mercedessen naar
hun werk. Bijna twee jaar geleden had
ik een heel ander uitzicht. Ik woonde
in het voormalige Oost-Berlijn en keek
uit op de Zionskirche, een van de lieux
de mémoire van de dissidenten die op-
stonden tegen het DDR-regime. In mijn
buurt woonden veel hippe jonge mensen
die urenlang met hun MacBook en latte
macchiato in het café doorbrachten.

Mij leek het ook wel aantrekkelijk om
zo te werken, al was het maar vanwege
het idee om met z’n allen ‘cool’ te zijn.
Je verslaat toch maar mooi al die brave
kantoorklerken die zich dag na dag naar
hun werk slepen. Maar al na één poging
merkte ik dat er toch te veel afleiding
is om serieus een verhaal te schrijven.
Naar het café ging ik voortaan wel om
kranten te lezen — dat deden we toen
nog.

Eind februari 2009 verkaste ik naar
Berlijn. Mijn auto had ik volgestouwd
met mijn kleren, boeken, pc. Ook de
tennisrackets pasten nog. In zeven uur
ging het van mijn woonplaats Utrecht
naar de Duitse hoofdstad. Van een

BRIEF UIT DE

BONDSREPUBLIEK

Spaans koppel had ik een gemeubi-
leerd appartement gehuurd. Ik schafte
alleen nog een bureau, een telefoon
en een koffieapparaat aan. Toen kon
het correspondentschap beginnen. In
Nederland had ik naast Elsevier werk-
afspraken gemaakt met De Pers, FEM
Business en de Geassocieerde Pers
Diensten (GPD), die inmiddels alledrie
niet meer bestaan.

Weg bij mijn journalisticke Heimat
Elsevierwildeik destijds zekerniet, maar
om correspondent te worden moest je
nu eenmaal gaan freelancen. Arendo en
René vonden het een moedige stap - zo
goed ging het immers toen ook al niet
met de gedrukte media - en ik ben hen
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Pret op het Oktoberfest in Miinchen in 2010 met Volkskrant-collega Merlijn

Schoonenboom

Met winnares van het Songfestival Lena Meyer-Landrut bij
interview voor Elsevier in 2011

dankbaar voor hun steun. Ik heb een ge-
weldige tijd op de redactie gehad, zeker
ook door mijn kamergenoten, Friese
dichter Abe en éminence grise Rik.
Beiden zijn oorspronkelijke, scherp-
zinnige taalvirtuosen die over haast
alles een goed verhaal met Elsevier-
dna konden maken. Daar kon ik op va-
ren.

Maar na zeven jaar als buitenland-chef
vanuit Amsterdam correspondenten te
hebben aangestuurd, wilde ik zelf wel
eens ‘de andere kant’ meemaken. De
post Berlijn was vrij door het vertrek
van mijn voorganger Arjan Paans. Ook
ik was na een Berlijnbezoek door de
stad gegrepen. Berlijn geeft geestelijk

lucht, een beetje alsof je op een lange
vakantie buiten Nederland bent. Ook
de fysieke ruimte vond ik een verade-
ming: brede straten, volop gratis par-
keren (toen nog) en meestal viekkeloos
verlopend openbaar vervoer. Berlijn
heeft ook zijn nadelen, zoals de vele
daklozen, zuiplappen en verwaarloosde
straten en gebouwen. Er wordt teveel
gedemonstreerd en te weinig gewerkt.
De winters kunnen er lang, donker en
bitterkoud zijn. Maar dat heeft mijn fas-
cinatie voor deze stad, die nog steeds
bezig is zijn wonden van nationaal-
socialisme en communisme te helen,
nooit weggenomen. Het herstel en de
vernieuwing van Berlijn zorgen ook 25

jaar na de val van de Muur nog voor
een dynamiek die je nergens anders in
Europa aantreft.

Over Berlijn valt veel interessants te
schrijven. Maar ik moest toch in de
eerste plaats correspondent zijn voor
heel Duitsland. Dat bleek niet direct
eenvoudig. De Poolse grens ligt met de
auto een uur bij Berlijn vandaan, ter-
wijl de eerste Duitse steden van bete-
kenis - Hannover, Leipzig — zo’n twee
uur rijden zijn. En Berlijn is dan wel
de politieke en creatieve hoofdstad met
de meeste inwoners, maar economisch
gezien staat het in de schaduw van
Miinchen, Stuttgart, Frankfurt, Diis-
seldorf of Hamburg. Komt nog bij dat
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voor Nederland vooral de deelstaten
Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen
belangrijk zijn. Ook niet om de hoek.
Dit probleem was eigenlijk alleen maar
op te lossen door kilometers te maken.
Aldus heb ik in alle Duitse deelstaten,
op het Saarland na, verhalen gemaakt.

Het mooie van correspondent zijn is dat
je bijna overal over mag schrijven en in
alle genres. Mijn eerste krantenstukje
ging over een omstreden ‘flatrate-
bordeel” dat pas was geopend. Dat
schreef lekker weg. Dikke pret was ook
mijn participerende reportage over het
Oktoberfest in Miinchen. Aangrijpend
de gesprekken die ik in Duisburg met
mensen voerde na het drama bij de
Love Parade. Tot de voorlopige hoog-
tepunten van mijn correspondentschap
reken ik mijn interviews voor Elsevier
met bondspresident Christian Wulff en
de ministers Wolfgang Schiuble (Fi-
nancién) en Guido Westerwelle (Bui-
tenlandse Zaken). Het is altijd weer een
overwinning om een grote vis aan de
haak te slaan. Jammer is wel dat bij de
politieke interviews in ruil voor de be-
dongen exclusiviteit steeds vaker totale

controle heerst van perswoordvoerders.
Wil je dat niet, dan krijg je ook geen
autorisatie.

Mijn Elsevier-achtergrond heeft me in
mijn nieuwe rol als dagbladjournalist
behoed, hoop ik tenminste, voor hij-
gerigheid, simplisme en een geheven
vingertje. In één geval was mijn ‘koele
oog’ voor een GPD-redacteur aanlei-
ding mijn verslag over de rechtszaak
rond een in een politiecel in Dessau
overleden zwarte Afrikaan te weigeren.
Hij vond mijn toon niet passend, zei hij.
Die was niet verontwaardigd genoeg,
kennelijk.

Toen ik naar Duitsland ging, had ik het
voornemen zo min mogelijk over de
Tweede Wereldoorlog en neo-nazi’s te
schrijven. Het leek me vooral het lie-
velingscliché van zure, oudere journa-
listen te zijn. Het moderne Duitsland is
bovendien zoveel meer dan een hand-
vol bruine malloten en de Duitsers ver-
dienen beter dan keer op keer te horen
te krijgen dat ze zogenaamd niets heb-
ben geleerd. Maar daar kwam weinig
van terecht. De oorlog en het nazisme
zijn alomtegenwoordig in Duitsland cq

de Duitse media, niet in de laatste plaats
als stok om politieke tegenstanders mee
in de hoek te drijven. Als de Duitsers
het er zelf zo vaak over hebben, dan
valt er voor een correspondent niet aan
te ontkomen. Zo kwam het dat ik er
toch geregeld over heb bericht.

Sinds augustus 2013 woon en werk ik
in Frankfurt omdat mijn nieuwe op-
drachtgever, Het Financieele Dagblad,
dat wenste. Frankfurt wilde na de oor-
log hoofdstad van de Bondsrepubliek
worden. Door het vliegveld, de Messe,
de effectenbeurs en de banken is het
dat ook een beetje. Het personeel van
de Europese Centrale Bank en talrijke
grote ondernemingen komt uit alle
windrichtingen, wat de stad een pret-
tig vleugje kosmopolitisme geeft. Het
eerste wat me hier opviel waren al die
mannen en vrouwen in business look.
In Berlijn, dat andere Duitsland, zou dat
maar verdacht zijn. .
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