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Sfilzitten? .lamais!"

Wim Bavelaar in 1982

| ol; reportage in Taiwan,
hier in gesprek met
premier Sun Yun-Suan

VOORMALIG REDACTEUR WIM BAVELAAR (69) PEUTERT IN FRANKRUJK
NOG DAGELUKS AAN Z’'N SUCCESVOLLE WEBSITE

Hij kwam op z’n 34ste naar Elseviers Maga-
zine en was er acht jaar redacteur, van 1978
tot 1986. Daarna beheerde Wim Bavelaar
verschillende andere Bonaventura-bladen.
In 2000 vestigde hij zich in Zuid-Frankrijk,
maar niets doen is nog steeds geen optie.

Je kwam, zoals zovelen, vanuit de provin-
cie naar de grote stad...

‘Het was een tamelijk grote
overgang: van het werken als

Algemeen Nederlands Persbu-

reau ANP in Arnhem naar de redactie van
het belangrijkste opinieweekblad van Ne-
derland in Amsterdam. Van het rennen van
bosbranden naar politiepersconferenties, van
het verslaan van langdurige vergaderingen
van de Gelderse Provinciale Staten en ellen-
lange zittingen van rechtbank en Gerechtshof
overstappen op het artikelen schrijven voor
Elsevier. Geen berichten voor de telex meer,

‘Mijn voorganger Paul

Witteman leed aan
redacteur/verslaggever bij het gen Ferry-fobie’

maar doorwrocht bedoelde, onderbouwde
en kritische stukken voor politiek rechts ge-
oriénteerde lezers.’

Hoe waren je eerste ervaringen bij het
blad?

‘Mijn eerste verhaal ging over de verval-
ser Tjerk Vermaning. “Een beetje lang”,
oordeelde René¢ de Bok. Het
tweede verhaal handelde over
een vakbond. Hoofdredacteur
Ferry Hoogendijk riep me in
zijn kamer en legde uit dat het
artikel “doodgecheckt” was. Hoor en weder-
hoor, de ijzeren journalistieke wetten bij het
ANP, maken een verhaal voor Elsevier er niet
spannender op. Dat was de eerste confronta-
tie met Hoogendijk. Er zouden er meer vol-
gen. Ik leed niet, zoals mijn voorganger Paul
Witteman, aan een Ferry-fobie, maar dikke

Vervolg op pagina 2 >
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VAN DE

RADARWEG

Toine van Herwaarden neemt op 1
maart 2013 afscheid als uitgever
van Elsevier. Hij was 33 jaar in
verschillende functies bij de titel
betrokken, de laatste 13 jaar als
(adjunct)uitgever. Wie die taak op
zich gaat nemen, is nog onduide-
lijk temeer omdat de nieuwe direc-
teur Jeroen Kuerble een burn-out
heeft en voor maanden lijkt te zijn
uitgeschakeld...Onlangs ver-
scheen De eerste interviews in de
Elsevier-boekenreeks die in 2006
startte. Het gaat om vijf interviews
die C.K. Elout in de jaren negentig
van de 19e eeuw in Elsevier’s
Geillustreerd Maandschrift publi-
ceerde. Elout was in zijn tijd zeer
beroemd en ook oprichter van het
Genootschap Onze Taal...Simon
Rozendaal schreef de Speciale
Editie Enge beestjes over bacterién
en virussen... Bram Hahn wordt
per 1 januari de nieuwe chef van
de Kennis & Cultuur-redactie. De
huidige chef Irene Start gaat zich
weer concentreren op het schrijven
van artikelen.

Interview met Wim Bavelaar 1
Van de Radarweg Nieuws van
redactie en uitgeverij 1
Personalia Overleden
oud-hoofdredacteur Spoor 2
Else4vragen aan

Ronit Palache 3
Lezerspost 3
Sake zoekt en vindt...

een studiowandje 4

Interview met journalistiek
talent Jelte Wiersma 4
Paarse bbq. Fotoverslag van

de Gertjan & Remco 50-party 5
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PERSONALIA

OVERLEDEN

Op 18 september overleed André
Spoor, voormalig hoofdredacteur
van NRC Handelsblad en Elsevier.
Spoor studeerde theologie maar
koos uiteindelijk voor de journalis-
tiek. Voor het Algemeen Handels-
blad was hij onder meer correspon-
dent in Bonn, Washington en New
York. Van 1970 tot 1983 werd hij
hoofdredacteur van de fusiekrant
NRC Handelsblad. In 1986 werd hij
geroepen tot hoofdredacteur van
Elsevier, dat hij transformeerde tot
een modern opinieblad met meer
cultuur. Wegens hartfalen moest
hij deze functie na twee jaar
opgeven. André Spoor is 81 jaar
oud geworden.

i &\\W

André Spoor bracht naast opinie
meer cultuur in het blad

Even daarvoor, op 5 september,
overleed oud-Elsevieruitgever Bart
van der Valk (69). Van der Valk
klom op van jongste bediende

in een drukkerij tot uitgever bij
Bonaventura waar hij van 1986 tot
1993 verantwoordelijk was voor
het weekblad. Na zijn vertrek was
hij tot 2005 docent en coordinator
bij de opleiding Boekhandel en
Uitgeverij en het Instituut voor
Media en Informatiemanagement.
Het archief van zijn weblog Une
Journée Bien Remplie is nog
beschikbaar en geeft een goed
beeld van zijn bijzondere culturele
belangstelling en liefde voor ste-
den als Parijs en zijn uiteindelijke
woonplaats Antwerpen.

vrienden zijn we nooit geworden.’

Je belandde uiteindelijk bij andere
Bonaventura-uitgaven..

‘Als jong redacteur van 34 vond ik het Am-
sterdamse leven wel mooi. Ik vertoefde enkele
dagen per week in de hoofdstad: maandag om
het stuk in te leveren, dinsdag om te vergade-
ren over een nieuw onderwerp en de rest van
de week maar zien dat je het artikel voor Else-
vier rond kreeg. Aan dat mooie, maar te stress-
rijke werk, kwam een vrij abrupt einde door
de personeelswisselingen aan de top. Ook ik
ruimde daarbij het veld en ontving het aanbod
om als redacteur te gaan werken bij het blad
Elsevier Carriére, een nieuwe activiteit onder
redactionele leiding van Piet de Wit. Bij diens
vertrek werd ik zijn opvolger en maakte het
blad aantrekkelijk, ook voor adverteerders van
wie sommigen liever in Carriére wensten te
staan dan in andere titels van Bonaventura. Uit
vage strategische overwegingen werd daarom
besloten Carriére stop te zetten waarna ik
werd benoemd tot algemeen hoofdredacteur
van de financi€le bladen van Bonaventura.
Ik ging me bezighouden met de restyling en
opfrissing van bladen als Beleggers Belangen,
Fiscaal Advies, Geldactief en kreeg nog het
blad Account erbij.’

Een mooi pakket. Waarom vertrok je?
‘Inmiddels was ik 55 en 38 jaar
werkzaam in de journalistiek.
Mijn doelstelling om van de be-
langrijkste titel Beleggers Belan-
gen een goedlopend weekblad te
maken was gehaald: de oplage
was omhoog geschoten - mede dankzij het
goede beursklimaat - de redactie was verjongd
en er was een eigen website voor BelBel ge-
komen. Toen ook nog mijn partner een been
brak en complicaties haar arbeidsongeschikt
maakten, besloot ik vervroegd mijn wens in
vervulling te laten gaan: wonen in Frankrijk.
Achteraf niet zo slim, want geen vertrekrege-
ling geregeld of zware zak met geld meege-
kregen.’

Hoe verliep dat avontuur uiteindelijk?

‘In 1999 vertrokken wij naar onze ruine in het
Zuiden, lieten deze geheel opknappen en ves-
tigden ons in 2000 definitief in Frankrijk. Tk
was 56 jaar en te jong om stil te zitten. Ik be-
gon wat te peuteren aan een website, met infor-
matie voor Nederlanders over het gaan wonen
in Frankrijk. Deze website Wonen en leven in
Frankrijk werd een succes, nu met zo’n 2500
bezoekers per dag. In 2003 bedacht ik dat al
die gratis informatie ook geschikt is om nog
eens op papier, in boekvorm, te worden uitge-
geven. Uitgeverij Het Spectrum zag er brood

gewaagd’

‘Een stukje piemel
van de campingbaas
was voor Arendo te

) / ,///
Guillaume Bavelaar... Wonen en leven in Frankrijk

in en aldus verscheen het boek La Maison, dat
zeven drukken beleefde. Het actualiseren van
de inhoud voor steeds een nieuwe druk vergde
veel tijd, zodat ik besloot de inhoud van boek
over te zetten naar de website, die dagelijks
wordt bijgehouden.’

Nooit meer iets voor het weekblad gedaan?
‘Eén keer nog schreef ik een artikel voor de
Elsevier van Arendo Joustra.
Over Nederlanders die in Frank-
rijk een nieuw bestaan opbouw-
den. Met fotograaf Hans Heus
- ook Frankrijkganger en voor-
malig sportfotograaf - werd het
een alleszins leesbare reportage. Mooie foto’s
ook, maar de kiek waarop een uitbater van
een naturistencamping werd getoond, haalde
het niet. Een stukje blote piemel van de Ne-
derlandse campingbaas was zelfs voor Arendo
een tikje te gewaagd.’

Nog wilde plannen?

‘Naast tuinieren, dagelijks piano spelen, gol-
fen en bridgen en het lidmaatschap van de
gemeenteraad van mijn dorp, schrijf ik en-
kele uren per dag berichten over Frankrijk,
bestemd voor Nederlanders in Frankrijk en
beheer ik het forum van de website. Ik ben
inmiddels begonnen aan een tweede boek
waarin Frankrijk wordt beschreven, bezien
vanuit het standpunt van een Nederlander die
geruime tijd in het land van de zon, rode wijn
en knoflook woont. Het is goed dat de Fran-
sen geen Nederlands kunnen lezen: het wordt
geen vleiend boek over de Franse samenle-
ving en zijn mediterrane onhebbelijkheden.
Eén van de uit te werken stellingen: De Fran-
sen kunnen niet koken.’
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ELSE4VRAGEN

werkte van 2007 tot begin 2010 bij Elsevier op de webredactie, maar
schreef soms ook reportages en interviews voor het blad

Wat ben je na je vertrek

gaan doen?
‘Ik ben gaan werken bij
de grootste zelfstandige
uitgeverij van Nederland:
Prometheus/Bert Bakker.
Ik leid daar de publici-
teitsafdeling en doe er af
en toe ook redactie bij en
begeleid auteurs tijdens het
schrijfproces. Verder ben ik
columniste van het Nieuw
Israélietisch Weekblad.’

Wat heb je bij Elsevier

geleerd?
‘Hoe je altijd op zoek moet
gaan naar controverse.
Denkt heel Nederland A,
onderzoek dan mogelijk-
heid B. Het dwarse denken
waar Elsevier voor staat,
kwam dagelijks aan bod op
de redactie. Niet klakkeloos
meelopen met hypes.’

Print of digitaal?
‘Als fervent boekenlief-

hebber kan ik me niet voor-
stellen ooit een huiskamer
binnen te wandelen zonder
boeken of tijdschriften.
Maar dat is emotie, nos-
talgie. Er zal een moment
komen dat het merendeel

‘e’ verschijnt. Maar voor de
echte liethebbers zal er altijd
print blijven.’

Wat wil je ooit nog eens
doen?
‘Een talkshow presenteren
waar alleen ruimte is voor
onbekende Nederlanders
met een boeiend verhaal.’

DE KN

Raadsel: wie knuffelt hier
wie? Meteen maar de
oplossing. Het is domi-
neeszoon en tv-presentator
Arie Boomsma die oud-
Elsevier-redacteur Rex
Brico bijna verpulvert na
ontvangst van het eer-

ste exemplaar van diens
boek De Odyssee van een
Jjournalist. De presentatie
van het boek met het le-
vensverhaal van Brico had
eind september plaats op
een druk bezochte bijeen-
komst in De Nieuwe Liefde
in Amsterdam. Vriend

UFFEL

Huub Oosterhuis stak de
loftrompet over de auteur:
‘Brico verdient een kardi-
naalshoed.’

Post...

Een tractor stond stil

XELSE4 lijkt in een behoefte te voorzien, zo mogen
we concluderen uit de tientallen reacties die de redactie
ontving na het verschijnen van het eerste nummer. Het
waren (tot nu toe) louter positieve mails. Een selectie .
Oud-economieredacteur Hans Crooijmans schreef uit
Rusland (waar hij thans woont en werkt): ‘Erg leuk

om te lezen, allemaal. Ik heb de tractor er hier op het
Russische platteland even voor stilgezet.” Crooijmans
wist ook te vertellen wie hij had herkend op de gepu-
bliceerde foto in de rubriek Sake zoekt van het voet-
balelftal. Kijk, interactie met lezers. Daar doe je het
voor. Een verdere greep uit de stapel mails. Nico Van
Grieken: ‘Een geslaagde primeur, zeer bedankt’, Paul
Grijpma: ‘Hartstikke goed, heb het meteen gelezen. Ik
wil er graag aan meewerken maar ben nu even te druk’,
Emily Escher: ‘Wat leuk. Het begint al direct met een
pikant verhaal. Dat was er vast nooit doorgekomen

bij de gewone Elsevier’,
Jan Hoedeman: ‘Mooi
werk, mannen’, Dorine
Hermans: ‘Mag ik jullie
alsjeblieft enorm danken
voor dit initiatief. Fantas-
tisch!’, Agnes Hoogen-
dijk: ‘Ik wil een abon-
nement!’, Arendo Joustra: Il
‘Leuk hoor’. Arthur van
Leeuwen: ‘Hoewel ik

pas over een jaar of vijf tot de doelgroep behoor, reken
ik mij nu reeds tot de trouwe lezerskring’, Esther van
Rijswijk: ‘Bij deze meld ik mij graag als lid’, Jacques
de Jong, eindredacteur van de Volksknar, zeg maar ons
zusterblad bij de Volkskrant: ‘Gefeliciteerd. Ziet er
goed uit’, Dylan van Eijkeren: ‘Met zeer veel plezier
gelezen, dank jullie wel’, Carla Joosten: ‘Lieve vrien-
den, erg leuk initiatief. Graag heb ik ook een abon-
nement’. De laatst geregistreerde blije nieuwe lezer

is ex-buitenlandredacteur en Moskou-correspondent
Margreet Strijbosch die na Elsevier onder veel meer
kinderboekenschrijfster werd en recent na zestien jaar
bij de Wereldomroep vertrok. Ex-documentalist Walter
Jansen tot slot: ‘Erg informatief (...) Er zijn maar
weinig blaadjes die je van A tot Z leest, voor mij geldt
dat bijvoorbeeld voor Furore en de Poezenkrant maar
XELSE4 hoort daarbij.’

Redactie X-ELSE-4: Bert Bommels en Jan-Maarten de Winter

Reactie, tip of kopijbijdrage:info@xelse4.nl
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De zwaardvis'aan‘het plafond kwam uit de collectie van Ter Mors die haar a
studio doneerde. Nadat de vis bij een verhuizing lek raakte, kreeg ze een zeemansgraf

SAKE ZOEKT

EN VINDT... Het studiowandje
Wie regelmatig de opmaakstu-
dio betrad in de periode Jan van
Galenstraat, heeft met verba-
zing de uitdijende verzameling
snaaiverpakking gadegeslagen
naast de werkplekken van
Joozt Mattheij (rechts) en art
director Peter ter Mors (links).
Joozt: ‘Het begon simpel met
deze Sugar & Spice-muur - zie
je de Girls? - maar gaandeweg
sleepte iedereen de gekste
dingen aan en liep het de
spuigaten uit)

‘Ik dacht meteen: die baan is voor mij!’

Hijj zit er al vier jaar maar is de laatst
binnengekomen versterking van de bin-
nenlandredactie van Elsevier. Daarom
alsnog een kennismaking met Jelte
Wiersma, geboren in Steenwijkerwold
en opgegroeid in het Friese Folsgare,
dorp met 350 inwoners. Jelte wordt
alom gezien als aanstormend talent.

Je hebt de school voor Journalistiek
niet afgemaakt. Hoe zit dat?
‘Ik moest daar weg omdat ik
niet genoeg studiepunten had
gehaald. Dat kwam omdat ik
al veel freelance werk deed
als sportverslaggever van

het Sneeker Nieuwsblad. Tk
was Of aan het werk 6f in het
café, toch ook een beste plek
voor een journalist om het
leven te betrappen. Ik heb
het vak verder in de praktijk
geleerd. Tot mijn 25ste heb ik geschre-
ven voor het Fries Dagblad en later voor
een Fries persbureau dat voor het ANP
werkte. Ik deed de meest uiteenlopende
dingen: gemeenteraden, criminaliteit,
gerechtshof Leeuwarden, visserij ,
land en tuinbouw. Skiitsjesilen niet te
vergeten.’

Hoe kwam je bij Elsevier terecht?

‘Ik las het blad al jaren. Ik was gechar-
meerd van het soort stukken, de stijl

en de opinies. Toen er in juni 2008 een

A

advertentie in stond waarin een erva-
ren redacteur werd ik gevraagd, dacht
ik meteen: “Die baan is voor mij!”
Misschien wat arrogant, maar een paar
weken na mijn sollicitatiebrief had ik
een gesprek met chef Binnenland Gert
Jan van Schoonhoven. Die had 66k de
school niet afgemaakt, kwam 60k uit
het noorden en had zich als journalist
00k in de praktijk gevormd. Dus dat

AR £

klikte meteen. Een maand later had ik
voor de tweede een keer geluk toen ik
bij Arendo Joustra werd uitgenodigd.
Die vroeg: “Wat is jouw ambitie op

de lange termijn?” “Correspondent in
Brussel”, zei ik, ““want daar gebeurt het
straks allemaal.” Zonder dat ik wist dat
hij die baan eerder had gehad en er net
zo over dacht.’

Hoe bevalt het je bij het blad?

‘Ik zit op een heerlijke plek, die me
helemaal past. Ik krijg veel vrijheid om

Jelte Wiersma (29): journalistiek talent zonder diploma

dingen te bedenken, mag veel op pad
voor reportages.”

Waar schrijf je zoal over?

‘In het begin vooral over landschap en
natuur. Misschien door mijn afkomst.
Mijn grootvader was boer. Ik zat als
kind bij hem op de tractor als hij mest
uitreed. Maar het kan tegenwoordig
over van alles gaan. Ik heb bijvoorbeeld
ook Amsterdam in mijn portefeuille. En
laatst heb ik met veel plezier
een reportage gemaakt over
vlaggen in Nederland. Je hebt
geen idee hoeveel dorpen,
regio’s en instellingen hun
eigen vlag hebben. Daar was
nog nooit over geschreven.
Dat vind het leukste om

te doen: een geheel nieuw
onderwerp onder de aandacht
brengen.’

Je mooiste wapenfeiten bij Elsevier?
‘Ik heb tien, twaalf covers mogen
maken. Recente mooie stukken vond ik
zelf portretten van Henk Bleker en van
burgemeester Van der Laan van Am-
sterdam. In beide gevallen kwam daar
ook nieuws uit dat door andere media is
overgenomen. [k ben dagen met Van der
Laan meegelopen. Die zei steeds dat hij
zijn voorganger hoog had zitten maar
intussen rekende hij af met alles wat Job
Cohen in Amsterdam had gedaan.’

i
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De middelbare gastheren: Gertjan  Tafel voor hoofdredacteuren en plaatsvervangers . Te herkennen zijn Harm Taselaar (RTL-nieuws),
van Schoonhoven en Remco Meijer  Arendo Joustra, Petra ter Doest (ex-Elsevier) en René van Rijckevorsel.

Hé hallo! Hartelijke begroetingen bij de dames Carla Joosten en Agnes Hoogendijk van de huidige
Elsevier-redactie en Petra ter Doest, ex-adjunct van Elsevier.

Eddy Schaafsma tot Dorine Echt héél lekkurr! Liesbeth Wytzes en Arthur van Leeuwen
Hermans: ‘Leg nou neer die bal’ laten het zich smaken

PAARSE PARTY IN DE POLDER

Een feeériek verlichte hofstede ergens in

de landelijke dreven tussen Den Haag en
Rotterdam op een warme nazomeravond in
september. Welvoorziene tafels met salades,
smeulende barbecuevuren waarop exquise
vleessoorten van de biologische slager. Een
ijscoman schept kleurrijke bolletjes uit

zijn kar. Tussen de gasten die zich laven en
voeden, bewegen zich uitgebreide delegaties
journaille van Elsevier en De Volkskrant. Ze
zijn genood door Gertjan van Schoonhoven,
chef Nederland van Elsevier, en Remco Meijer,
politiek redacteur van De Volkskrant en ooit
de voorganger van Gertjan bij Elsevier. Beiden
werden onlangs 50 en vonden dat dit gevierd
mocht worden. Politiek gezien een paarse
party, zo kenschetste Meijer het gezamenlijke
verjaardagsfeest. Uiteraard was een socie-
tyreporter van XELSE4 van de partij, met as-
sistentie van Elsevier-fotograaf Felix Kalkman.
Een impressie.

Jan Hoedeman, ex-Elsevier, nu Volkskrant
...waar rook is, is niet alleen nieuws...




