
Nr 1 September 2012

x else 4

Het dubbelleven van Brico
DE EENS VROME KATHOLIEK EN REDACTEUR GEESTELIJK LEVEN VAN  
ELSEVIER, REx BRICO, IS VAN ZIJN GELOOF GEVALLEN  

Negen hoog in een kolossaal flatgebouw 
langs het tracé van de toekomstige metro-
lijn in Amsterdam-Noord. Rex Brico is al 22 
jaar weg bij Elsevier. Deze maand wordt hij 
84. Maar echt veranderd is hij niet. Jawel, 
nóg iets brozer dan hij al was, wat strammer 
ook en dus buitenshuis aan de rollator. Maar 
geestelijk nog helemaal bij de 
pinken. En nog altijd dat brede 
gebaar bij zijn betogen die hij 
geregeld onderbreekt met een 
relativerende schaterlach, die 
we nog van hem kennen toen hij bij Elsevier 
redacteur geestelijk leven was. Nog zó fit van 
geest dat hij dagelijks achter zijn computer 
werkt aan de afronding van zijn levensge-
schiedenis. In september verschijnt die in 
boekvorm:  De Odyssee van een Journalist 
- levensverhaal over pers, religie en homo-
seksualiteit. Het was 600 pagina’s en moet 
terug naar 400.

Vierhonderd pagina’s, dat is nogal wat. 
‘Ja, maar ik heb allemachtig veel te vertellen 
met dat dubbelleven dat ik heb geleid. En ik 
wil nergens omheen draaien.’
Dubbelleven?
‘Voor de lezer was ik een meneer die in nette 
bladen serieuze stukken schreef over vragen 

des levens en andere zaken die 
er toe doen. Maar tegelijkertijd 
bewoog ik me aan de zelfkant 
van de samenleving, waar ik 
een heel wild homoseksueel 

leven leidde. Dan nam ik lieve, loslopende 
jongens mee naar huis en soms ook minder 
lieve. Kleine crimineeltjes, hoerenjongens 
met wie ik kortstondige verhoudingen had. 
Sommige collega’s op het blad wisten er van. 
Ze waarschuwden me vaak: “Rex, je loopt 
risico’s.” Achteraf beschouwd was dat ook 

Rex Brico ontmoet 

paus Johannes 

Paulus II in 1980 bij een 

synodezitting in Rome
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Van de 
Redactie

Veel ex-redacteuren en -medewer-

kers van het weekblad Elsevier 

voelen zich nog steeds verbonden 

met de uitgave. Dat is niet zo 

vreemd want ze zijn er opgeleid, 

gevormd, of hebben in een latere 

fase van hun carrière bijgedragen 

aan het succes van de titel. 

Maar zelfs voor wie het blad inhou-

delijk op de voet volgt, blijft wat 

er nu op de redactie speelt en hoe 

het andere ex-medewerkers ver-

gaat, onopgehelderd. Een peiling 

onder voormalige collega’s maakte 

duidelijk dat ze dat als een licht 

gemis ervaren.  

Het plan om voor deze nog immer 

door Elsevier-clubliefde bevangen 

exen een blaadje te vervaardigen, 

is door de digitale toepassingen 

levensvatbaar gebleken. Losjes 

gebaseerd op het voorbeeld van 

de Volksknar, het memo van het 

Genootschap van Ouwe Knarren 

van de Volkskrant, bieden wij u de 

eerste editie aan van XELSE4.

Bert Bommels, Jan-Maarten de 

Winter

‘De collega’s  
waarschuwden voor 
de risico’s die ik liep’ 

Digiblad van en voor ex-redacteuren van 

elsevier maar niet voor hen alleen.

VERScHIJnt SOMS MaaR SOMS OOK nIEt

E-mail: info@xelse4.nl 
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zo. Ik ben ook wel eens in mijn huis bestolen 
door Duitse zwerfjongeren die ik had opge-
pikt. Dubbelleven ja. In mijn boek zeg ik het 
zo: “Overdag interviewde ik een bisschop en 
‘s avonds lag ik in bed met een jonge inbre-
ker.”’

Het levensverhaal van Brico handelt veel 
over zijn homoseksualiteit. Hij werd in 1928 
geboren in een vroom katholiek gezin. Een 
sombere jeugd van een puber die wist dan 
hij ‘anders’ was maar dat niet mocht uiten. 
Vader was kleermaker. ‘Nog een klassieke, 
die met gekruiste benen op tafel zat. Een ar-
tiest in zijn vak, die ministers als klant had. 
Moeder was een hartstochtelijke Italiaanse, 
die óf lachte, óf huilde. Lieve mensen, maar 
diep ongelukkig toen ik op hen op mijn 25ste 
vertelde dat ik vreselijk verliefd was gewor-
den op een jongen. Dat was een Amerikaan, 
een biseksueel die na een half jaar toch koos 
voor een meisje. Daar was ik toen stuk van. 
Mijn vader ontkende mijn homoseksualiteit 
en stuurde me naar Wenen om daar te gaan 
studeren. Het leven had in die periode geen 
waarde meer voor me. Ik zag het als een 
woestijn. Op kerstavond 1954 wilde ik er een 
eind aan maken. Ik nam 40 slaaptabletten 
met een liter slibowitz. Een kennis die langs 
kwam, heeft me gered. Maanden lang ben in 
een psychiatrische kliniek be-
handeld. Twaalf keer heb ik een 
elektroshock ondergaan.’

Samen met een nieuwe, Oos-
tenrijkse, vriend verliet Brico 
Wenen om zich in Australië te vestigen. Met 
in zijn geestelijke bagage onder meer univer-
sitaire studies Engelse literatuur en politico-
logie kreeg hij een baan bij de Daily Tele-
graph in Sydney. Dat was het begin van een 
gevarieerde journalistieke loopbaan, die na 
veel omzwervingen uitmondde in de functie 
van chef Kunst van Elseviers Magazine, de 
voorloper van Elsevier. Hoofdredacteur was 
toen de als zeer rechts geprofileerde Martin 
Duyzings. Brico: ‘Voor mij nog wel even een 
hobbel om te nemen, want ik ben mijn hele 
leven politiek gezien zo rood als een kreeft 
geweest.’
Heb je je dan politiek niet vreselijk moe-
ten forceren bij het blad?
‘Duyzings zei me dat ik overal over mocht 
schrijven behalve over politiek geladen on-
derwerpen. Nou, kunst is kunst en ook op de 
latere terreinen waarop ik me voornamelijk 
bewoog, zoals kerk, geestelijk leven en spi-
ritualiteit, speelde de politiek geen hoofdrol. 
Later kregen we Ferry Hoogendijk als hoofd-
redacteur. Ook rechts maar veel liberaler. Die 

gaf zijn mensen meer vrijheid. Ik heb daarna 
nog vele hoofdredacteuren meegemaakt,  
Huyskens, Wories, Spoor, Van der Zee en 
Van de Bossche. Met de meesten heb ik het 
altijd wel kunnen vinden.’

In zijn boek verhaalt  Brico uitvoerig over 
zijn ontmoetingen en interviews met de gro-
ten der aarde:  Nobelprijswinnaars Moeder 

Theresa, Elie Wiesel en bis-
schop Tutu. Verder ministers 
en een indrukwekkende reeks 
kerkvaders, van paus Johannes 
II tot bisschop Gijsen. Een in-

terview met de rechtlijnige Gijsen trok zo-
veel aandacht dat er overdrukken moesten 
worden gemaakt omdat de hele Elsevier-op-
lage was uitverkocht. Brico draaide zijn hand 
ook niet om voor interviews met profane be-
roemdheden als Tom Jones en Nina Simone. 
Na zijn pensionering en vertrek bij Elsevier 
in 1990 schreef hij nog twaalf jaar een veel-
gelezen wekelijkse column in het Algemeen 
Dagblad: Geloofsbrief.

Rex Brico, jarenlang toegewijd aan de kerk 
van Rome, is daar inmiddels vér van afge-
dwaald. Hij beschouwt zich agnost. ‘Ik houd 
de mogelijkheid open dat de werkelijkheid 
meer omvat dan wat wij met onze zintuigen 
kunnen waarnemen, maar ik vul het niet meer 
in met een God. Als je het zo zeggen wil, ak-
koord:  ja, ik ben van mijn geloof gevallen, 
jaren geleden al.’

Brico heeft zich op latere leeftijd ontfermd  over een 

pleegzoon uit Portugal, die in Nederland is getrouwd en 

een zoontje heeft gekregen: Diaro.  Brico draagt zijn boek 

op aan dat kleinkind.  

‘De hele oplage van Elsevier was uitverkocht’

‘Ik ben mijn hele 
leven zo rood als een 
kreeft geweest’ 

Ex-hoofdredacteur H.J. Schoo

Van de 
RadaRweg

DIREctIE

na het vertrek van Marianne Van 

Leeuwen in 2011 heeft Reed 

Business Media weer een ‘eigen’ 

directeur waaraan zowel uitgever 

toine van Herwaarden als hoofdre-

dacteur arendo Joustra rappor-

teren. Het is Jeroen Kuerble (41) 

die vanaf 1995 bij Reed Business 

werkt, onder meer voor Elsevier 

Opleidingen en Elsevier congres-

sen. Hij was voor het concern 

enige jaren in Duitsland en het 

Verenigd Koninkrijk gevestigd. 

DOcU

De afdeling documentatie valt 

sinds 1 januari 2012 onder de 

verantwoordelijkheid van de 

hoofdredactie van Elsevier. En er 

zijn nogal wat personele verande-

ringen te noteren. Maar liefst drie 

gerenommeerde krachten gingen 

de afgelopen twee jaar met pensi-

oen: Yolijn van der Krol(chef), Eric 

Kleijn en Maarten Hagemeijer. tot 

nieuwe chef is inmiddels Marijke 

Brouwer (49 ) benoemd die vanaf 

1984 op de afdeling werkzaam is. 

ScHOO

Voor ex-redacteuren die hem 

gekend hebben en ex-redacteuren 

die hem willen kennen, is het 

biografisch portret van H.J. Schoo, 

geschreven door Liesbeth Wytzes, 

te lezen op: http://www.elsevier.

nl/web/Dossier/348450/Biogra-

fie-H.J.-Schoo.htm   
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De Elsevier-printversie is aangevuld met een editie voor 
de iPad, de tabletcomputer die geschikt is voor onder 
meer het lezen van boeken en tijdschriften. Uitgever 
Toine van Herwaarden licht de ontwikkeling toe.

Sinds wanneer bestaat de 
iPad-versie?
‘Deze sinds begin juli. 
Daarvóór hadden we er 
ook een, maar dat was een 
eenvoudige 1-op-1-versie, 
de zogeheten PDF-variant.’
Waarom deze vorm van 
uitgeven?
‘Omdat tablets een nieuw 
kanaal vormen waarop 
tijdschriften fraai gepre-
senteerd kunnen worden, 
bovendien verrijkt met interactieve features als video, 
slideshows, dynamische graphics et cetera. En omdat 
het gebruik van tablets een enorme vlucht neemt.’
Krijgen de iPad-gebruikers nu al extra’s?
‘Ja, meer foto’s – bijvoorbeeld bij Hoek van Holland 
- en soms filmpjes, maar daar houden we het even bij. 
Eerst het productieproces maar eens stabiel krijgen.’
Krijgen abonnées ‘m gratis?
‘Ja, printabonnées kunnen met hun inlogcode gratis de 
nummers op hun iPad downloaden. Eenmalig registre-
ren en klaar is Kees.’
Kan je je ook alleen op die iPad-versie abonneren?
‘Ja, via de Apple-store kan je losse nummers kopen of 
een abonnement nemen. Je betaalt dan via automatische 
afschrijving per maand.’
Ziet de lezer ook advertenties?
‘Niet die uit het weekblad. Voor de iPad-versie worden 
speciaal advertenties verkocht. En die bevatten vaak 
ook interactieve elementen.’
Op welk moment is de iPad-versie beschikbaar?
‘Vanaf woensdagmiddag 12 uur.’
Verschijnen specials en boeken ook in iPad-versie?
‘Nog niet, maar dat staat op de to-do-lijst.’
Hoeveel abonnées en losse verkoop zijn er nu?
‘Honderden losse nummers per week en inmiddels 
al honderden abonnées. En duizenden printabonnées 
downloaden elke week een nummer.’
Wat verwacht je op termijn?
‘Of het lezen van tijdschriften op dit soort apparaten 
spectaculair zal toenemen, is de grote vraag. We vragen 
er geld voor en dat is in de digitale wereld niet helemaal 
geaccepteerd. Het zal dus wel een lange adem vergen.’

Het Persmuseum besteedt 
aandacht aan twee teke-
naars die verbonden zijn 
geweest aan Elseviers 
Weekblad, de voorloper 
van Elsevier. Tot 23 sep-
tember is in het museum 
in Amsterdam nog een ten-
toonstelling te zien van de 
in 1978 overleden Jo Spier 
(in combinatie met werk 
van Peter van Straaten). 

Volgend jaar zomer orga-
niseert het Persmuseum 
in de kunstenaarssociëteit 
Arti et Amicitiae een grote 

1 Wat ben je na je vertrek 
gaan doen?

‘Ik ben gaan werken bij FD 
Persoonlijk, het weekend-
magazine van het Financi-
eele Dagblad. Ik coördineer 
er de wekelijkse lifestyle-
sectie en zo’n tien specials 
per jaar. Tussen de bedrijven 
door ben ik ook nog moeder 
geworden van Jan (3) en 
Kees (1).’ 

2 Wat heb je bij Elsevier 
geleerd? 

‘Bladen maken, denken in 
een formule en doelgroep, 

journalistieke basisprincipes 
als hoor en wederhoor, je 
baseren op feiten in plaats 
van meningen, niet verval-
len in linkse reflexen, altijd 
heel netjes met je lezers 
omgaan - en ze lieve brieven 
sturen als ze kritiek heb-
ben -, goed budgetteren en 
plannen, aandacht hebben 
voor beeld, kortom goed 
weten wat ‘Des Elseviers’ 
is. Elsevier was voor mij een 
geweldige leerschool. De 
rubrieken en formats vond 
ik weleens rigide: “Is dit een 
eco 3 of een eco 26?”, maar 
ik heb er nog altijd profijt 
van.’

3Print of digitaal?
‘Print, met de iPad als 

runner up.’

4 Wat wil je ooit nog eens 
doen?

‘Elektrische gitaar leren 
spelen.’

else 4 v r a g e N
aaN: Anouk Turkenburg (36)

E x P o s i t i E s

overzichtstentoonstel-
ling van het werk van de 
in 1981 overleden Eppo 
Doeve.

Spier tekent Spier

i Pa d
werkte van 1999-2007 bij Elsevier, eerst op de economieredactie,   

later bij Elsevier thema.
Hoe en wat

Woensdag 12 uur in de Store 
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De sterren van toen. te herkennen zijn: theo temmink (o.a. binnenland), Remko nods (economie), Bert Bom-

mels (binnenland), Wim Wansink (buitenland), Rob van Scheers (cultuur), Simon Rozendaal (wetenschap), 

Jan-Maarten de Winter (beeld en presentatie) en Frank van Empel (economie)

En VInDt... 

HEt BESt GEKLEDE ELFtaL

Eens had Elsevier een eigen 

voetbalelftal. nou ja, eigen… 

Er moest wel wat leentjebuur 

worden gespeeld om een 

compleet team in het veld te 

kunnen brengen. Deze foto 

dateert uit 1991. Elsevier nam 

toen in amsterdam-noord deel 

aan een internationaal toernooi 

van perselftallen, georganiseerd 

door Het Parool. Het team 

schopte het niet tot een beker 

maar kreeg als troost de prijs 

voor het ‘best geklede elftal’.

opsporiNg verzocht
Wat is een blaadje – ook al is het 
maar een bescheiden uitgave als 
XELSE4 – zonder lezers? 

Voordat we aan het redigeren van dit eer-
ste nummer begonnen, hebben we aan een 
voorlopig abonneebestand gewerkt, in eer-
ste instantie opgebouwd uit ex-redacteuren 
en -medewerkers van Elsevier. Het ging ons 
vooral om de e-mailadressen, tot het verstu-
ren per post zullen we slechts in uitzonder-
lijke gevallen overgaan. Uiteindelijk vonden 
we – na enkele dagen speuren – zo’n 100 
actuele adressen (nooit geweten dat men-
sen herhaaldelijk van e-mailadres wisselen, 
zodat ze soms lastig te traceren zijn). Maar 
er zijn uiteindelijk toch nogal wat vermiste 
personen. Een eerste kleine greep: Patricia 
Bank, Bob Bosschert, Dinke van Damme, 
Peter Donk, Jacqueline de Gier, Bas de 
Hond, Jan van Hoof.

Stuur zijn of haar gegevens naar info@xel-
se4.nl en we voegen die toe aan onze adres-
senlijst.

Het aardige van de zoektocht was te ont-
dekken hoe vindingrijk onze  lezerskring 
kan zijn bij het bedenken van een passend 
mailadres. Zo stuitten we op Emily Gordts, 
ex-redacteur van de economie-sectie, en haar 
emailybox@gmail.com. Maar wat bleek: het 
adres klopte niet meer. ‘Sorry, die naam be-

dacht ik toen ik vijftien was.’ Ze gebruikt nu 
liever emily@gordts.com. Waarvan acte.

De prijs voor het meest originele mailadres 
– een abonnement voor het leven – gaat nu 
naar John Wories, in de jaren tachtig lid 
van de hoofdredactie. Zijn e-mailadres luidt 
john@nowories.nl

Tot slot doen we een oproep voor bijdra-
gen en suggesties (stuur naar info@xelse4.
nl). Die laatste zijn altijd welkom, in het ge-
val van mogelijke bijdragen graag even tijdig 
overleg met het oog op timing, tekstlengte en 
illustraties. XELSE4 blijft wel een kind van 
z’n moeder...

sake zoekt

peRsonalia

Overleden
Op 12 juli overleed in Winscho-

ten Emmy (Emma) van Overeem. 

Zij was van 1979 tot 1990 als 

redacteur verbonden aan Elsevier. 

Zij schreef voornamelijk over 

spiritualiteit en feministische 

theologie. Eerder werkte ze bij het 

Eindhovens Dagblad en nRc-Han-

delsblad. Daarvoor was ze twaalf 

jaar non. De aanvankelijk rooms-

katholieke Van Overeem werd later 

vrijzinnig hervormd en predikant 

in Vlagtwedde. Emmy van Overeem 

werd 81 jaar.

Eerder dit jaar, op 9 april, overleed 

een andere gezichtsbepalende 

ex-redacteur van Elsevier, Gerry 

Philip (Ger) Mok. Hij was van 1969 

tot 1996 buitenlandredacteur van 

het blad, met als specialisme het 

Midden-Oosten. Zeventien jaar was 

hij chef van de buitenlandredactie. 

Mok interviewde vele groten der 

aarde voor het blad, o.a. Henry 

Kissinger, Hendrik Verwoerd, Simon 

Peres en Golda Meier. Bijna 40 

jaar schreef hij ook een column 

voor het nieuw Israëlietisch Week-

blad. Ger Mok werd 74 jaar.


